“Miliiyet Sanat Dergisi”nin PERŞEMBE s M tiyatro eleştirmeni 

17 4 TAHİR ÖZÇELİK 
OCAK 1980 ; I haftalık yazılarıyla cuma günü 


ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 500 KURUŞ SANAT SAYFAMIZDA 


Reddedilen hükümler görüşülmekte olanlar 


TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA 
Bildirim süresi- 72 saate Çıkarılıyordu. 
Vali ve Kaymakamların toplantı ve gösterileri sekiz gün erteleme yetkisi veriliyordu. 
'roplantı ve gösteride bulundurulan aletler- 


ABD Savunma Bakanı: 


«Sovyetler, die 
İran sınırına Ẹ bin == 


"Sovyetler uygun gördüğü an ma RA 55) ia 
(9) İran ve Pakistan'ı işgal edecek” 

DIŞ HABERLER SERVİSİ OVYETLER Birliği'nin İran-Afganistan sınırına 2 bindirilmiş tümenyığdığığı çeşitli kaynaklarca doğrulandı. ABD Sag Se 


Ez - m RIR vunma Bakanı Harold $ H Ya ğa İS aş 


DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA Devlet memurlarının dernek kurması ya da üye olması sınırlanıyor. 
DERNEKLER KANUNUNDA 
Çok amaçli derneklerle, siyasi faaliyette bulunduğu ileri sürülen derneklerin kurulması ya- 


Disiplin cezaları yeniden düzenlendi. 

Ölenlere, yararlılık gösterenlere verilecek mükafatiar veniden saptandı. 

Polis veya emniyet adıyla dergi, gazete yayınlanması yasaklandı. 


Polis ve bekçilerin dernek, vakıf kurması ya-- den suç sayılanların miktar ve türü artırılıyordu. saklanıyor. ` ek Ws saklandı. f Önceki günkü oturumda CHP ve MSP'nin oy- , Mevcut derneklerin yeniden incelenmesi ön İLLER İDARESİ KANUNUNDA layla bu madde reddedildi, Bunun üzerine Ko- görülüyor. 


A ie a 


Derneklerin ölü ya da yaşayan bir kişiyi övmek için toplantı yapmaları yasaklanıyor. 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


J 


Valilere ve kaymakamlara çıkan veya çıkabilecek olayları bastırmada silahlı kuvvetlerden. 
yardım isteme yetkisi verildi. 


misyon, burada belirtilen suçların cezalarının artınlmasını' öngören bir sonraki maddeyi geri | 


Ba CE D CEng 
AP önlem tasarılarının ağırlaştırılmasını istiyor 


| EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA 


a Ma E 


Brown, Sovyetler'in İran sınırına 18 binden fazla asker yığdığını kendisine uygun gördüğü an İran ve Pakistan'ı işgal edeceğini 


Indira Gandi, Sovvetleri desteklemediklerini açıkladı 


Rusya, Afgan işgali sırasında kullandığı yolların benzerini sınırlarımızda da inşa ediyor 


© Sovyetler, Afganistan'ı önceden inşa ettikleri yollardan geçerek işgal etti. 


©Pakistan'a da aynı yollardan ilerlemeye hazırlanıyor 


@ Ziya-Ül Hak:”Pakistan sınırını geçerlerse, 


Sovyetlere ateş açarız” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
EÇTİĞİMİZ mams ayında ABD Savunma Bakanlığına verilen bir Pentagon raporunda, Sovyetlerin, Afganistan' da inşa ettikleri yollardan yararlanarak Pakistan'ı işgal edeceğinin belirtildiği öğrenildi. Aynı rapor, Sovyetlerin Türkiye sınırında da geniş tüneller ve benzer yollar inşa ettiğini açıklıyor. 
"Daily Telegraph" gazetesinin sözünü ettiği rapor, Amerikalıların özel Rus birliklerinin Afganistan'ı yıl sonundan önce işgal edeceğini tahmin ettiklerini de gösteriyor. Rapor, Sovyetlerin Hint Okyanusunda üs edinme stratejik hedeflerine ulaşmak için ilk önce Afganistan'daki yerel anlaşmazlıklardan yararlanacaklarını, bundan bir sonuç ala.nazlarsa, Afganistan'a bizzat asker sokacaklarını söylüyor. 
Beton Yollar mayıs ayında hazırlanan raporda, Sovyet-Afgan sınırı- 
(Devamı Sa.7. Sü.1'de 


UMMAN DENİZİ 


A e 


Özbekistısı 


g Sovyetlerin yaptığı yollar 


Amerikalıların yaptığı yollar 


İşgale tepkiler sürüyor 


Çimse-İş Genel Başkanı 


Keskin: 


«Bu emperyalist işgali nefretle kınıyorum» 


( 7. sayfada ) 


söyledi. Brown, İran'da, iktidarda olmasalar da, Sovyet tehdidi konusun da kendileriyle aynı fikir- de olan grupların bulunduğunu sözlerine ekledi 

NALU Genel Sekrete ri Joseph Luns da, Brük sel'deki TO Konseyin den son aptığı açıkla mada Sovyetlerin İran sı nrima yığınak yaptığını doğruladı 

ABD'de Beyaz Saray sözcüsü. Hodding Carter 
ise, İran sınırından 150 
kilometre uzaklıktaki Orla Asya'dan getirilen Sovyet birliklerinir, şu anda petrol kuyuları için doğrudan bir tehdit oluş 


turmadığını ileri sürdü 

Öle, yandan, İran ordusunun, Íran ` sınırına onbinlerce Sovyei askeri yığıldığı yolundaki ha berleri hayretle karsıladı- 


(Devamı sa. 7.'uik 6'da) 


NATO Konseyi Toplantısında 


İngiltere AET’ nin 


Sovyetler” e karşı somut önlem almasını istedi 


© Türkiye'ye ek askeri yardım yapılması istendi 


HADİ ULUENGİN 
BRÜKSEL 

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in katılmasıyla salı günü Brüksel' de yapılan NATO toplantısında Sovyetlerinm Afganistan'ı işgal etmesin- den sonra müttefikle (Devamı sa.7 sü.3'te) 


Kemal Türkler ve 6 arkadaşı teslim oldu 


HABER MERKEZİ 
AKLARINDA tutuklama kararı verilen 7 sendikacı teslim oldu. 1. Ordu Askeri Mahkemesince haklarında tutuklama kararı verilen Türkiye Maden-İş Genel Başkanı 
Kemal Türkler, Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen, ` ile Maden-İş yöneticilerinden Kemal Daysal,. Bahtiyar Erkul, Mehmet Karaca ve Baştemsilci #Nejdet Onaran dün düzenledikleri basın toplantısında teslim olacaklarını belirttiler Diğer sendikacılar adı na konuşan Kemal Türk ler, tuluklama kararının sendikal, demokratik hak ve özgürlüklere karşı yö 


(Devamı sa. 7, sü. 4'de) 


Yargıtay, Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararını oy birliğiyle bozdu 


©Perinçek: “Anarşinin devletin içine girdiği, milli bir tespittir” © Aynı davada Yazı İşleri Müdürümüz 


de para cezasına çarptırılmıştı (Yazısı 7. Sayfamızda) 


Demokratik Solcuların desteklediği 


Salı günkü görüşme lerde CHP ve MSP'nin birleşerek ‘tasarının bazı önemli hükümlerini reddetmesinden sonra, bugünkü toplantı için iktidar da muhalefet de bütün güçlerini seferber ettiler. 

Yapılan görüşmelerde AP ile CHP arasında anlaş'a sağlanamayınca, CHP ile MSP tasarının anti-demokratik hükümlerinin reddedilmesi için görüş birliğine vardı. Bu nedenle bugünkü oturumun çekişmeli geçmesi bekleni- 


TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek yor. Bunun için de ta- 


(Devamı sa. sü.9'da) fp 


uag 


TKP yanlıları iki mühendis odasında 


önetime geldi 


@ TKP yanlılarıyla işbirliği yapılması CHP'li mühendisler arasında tartışmalara yol açıyor 


TİKP'nin 


& i Malatva 


a 


MER ara dm adayi 


halkin menfaatlerini savunurken ~ 


Olcaytu: «Kan davası güden MHP'nin önüne dikilmek için aday oldum» 


©Olcavtu, CHP adavının çekilmesi gerektiğini belirtti 


(YAZISI 7 SAYFADA 


HARER MERKEZİ 

LEK''RİK Mühendisleri Odasının nkara ve İzmir Şubelerinin Genel Kurullarında CHP yanlısı Demokratik Sol grubunun işbirliği yaptığı ve desteklediği TKP yanlısı Birlik ve Dayanışma grubu yönetimi ele geçirdi. 

TMMOB'ye bağlı Mühendis ve Mimar odaları- nın kongreleri öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP eğilimli mühendislerin oluşturduğu Demokratik Sol Mühendisler grubu ile TKP yanlıları arasında görüşmeler yapılmış ve daha sonra üç ildeki kongrelerde de ortak tutum alınması, seçimlere ortak listelerle girilmesi kararlaştırılmıştı. Bundan sonra çeşitli odalarda işbirliğine girişen iki grup ortak bildiriler çıkardı. İki grup arasındaki işbirliği ilk defa Elektrik Mühendisleri Odasında uygulandı ve 
TKP yanlıları çoğunlukla yönetime geldi. 

Demokratık solcuların, -Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini destek- 
(Devamı sa.7 Sü.7'de) 


© istanbul'da İnşaat ve Kimya Mühendisleri Odalarında da CHP yanlısı grup TKP yanlılarını desteklediğini açıkladı 


Yazık bu ülkenin 


öğretmenine 


Oral Çalışlar 


İSE öğrencilerinin dünkü gazeteler- 

de çıkan yerlere yatırılmış durum- daki fotoğrafları hiç de hoş bir manzara değildi. Muhabir arkadaşlarımız, bazı liselerde öğretmenlerin ve bazı yerlerde velilerin de içinde bulunduğu yüzlerce kişirin soğukta çamurların “ içine yatırıldıklarını ve daha sonra gözaltına alındıklarını söylüyorlar. Bir yakınımın oğlu direnişe karşı olduğu halde gözaltına alınmış. Böyle çok sayıda örnek olduğu- 


nu sanıyorum. 

Şu anda Türkiye'nin bir çok lisesi keşmekeş içindedir. Yüzlerce okulda öğrenim yapılamıyor. Öğrenciler. öğretmen- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


uzlaşmaya zorluyor 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP hükümeti tarafından hazırlanan, AP'nin ağırlıkta olduğu komisyon tarafından ağırlaştırılan “Önlem Paketi"' üzerindeki görüşmelere bugün Millet Merlisinde devam edilecek. 


AP Ortak 
Grubunda İçişleri Bakanının istifası; 

istendi 
© Kocaeli Milletvekili Topuz anarşiyle ilgili alınan önlemlerin işe yaramadığını söyledi 


Ortak Grubunun 
AP dün yapılan toplantısımda, İçişleri Bakanının tutum ve icraatları eleştirilerek istifası istendi. 

Ortak Grupta gündem dışı bir konuşma yapan Denizli Milletvekili Kemal Aykurt, "Biz anarşi- ' yi önleyeceğiz diye iş başına geldik. Böyle bir tutumla. ,alınan bu tedbirlerle anarşi önlenemez. 
Baha bakanlıkta hic bir şey düzeltilmemiştir" dedi. 

, Cebinden üzerinde 
CHP yazılı bir kalem çıkararak masanın üzerine koyan Aykurt, "Bu kalemi bakanın masasının üzerinde buldum. Daha bakanlıkta bunlar bile temizlenmemiştir" dedi. 
Daha sonra konuşan Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz da anarşiyi önlemek için alınan tedbirlerin vetersiz olduğunu 

(Devam. 5a.7. sü.9'da) 


İstanbul Hürriyet Mahallesinde 


yarım saat arayla iki kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
STANBUL Kuştepe Hürriyet Mahallesi dört yol kavşağında saat 08.00'de Atatürk Eğitim Enstütüsü öğrencisi, Kağıthane Belediyesi memuru Mehmet Önal kimliği belir lenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öleürüldü. Öldürülen Mehmet Önal'ın sol görüşlü olduğu bildirildi. 
Olaydan yarım saa sonra yine Hürriyet Ma- 


(bevamı sa. 7, sü, 4'e 


Sayın Gülcigil'in dikkatine! 


54 numaralı torba ve 
İnterkraniyen Patoloji 


Hüseyin Karakaş'ın torbasıydı, Numune Hastanesinde 

Hüseyin Karakaş. biliyorsunuz, şimdi Karşıyaka mezarlığındadır. 
Anacağızı, babacağızı, evlerinde boyun bükerler: "Acaba bir ikinci otopsi yaptırılabilir mi" diye... 

Başvurun... Anasınız. Babasınız. 
Yüreğinizin yanışını bastırıp, başvurunuz... 

Bu yazı, kimseye karşı değil, ama herkesin, tarafsızlıkla, gerçeği bulmak isteğiyle, üstüne eğilmesi gerek... Hâlâ önlem paketi öncesi! ; 

Kimse kimseyi korumasın, ölüm olayları çoğaldı... İskenderun'da da bir genç öldürüldü, karakolda, bir süre konakladıktan sonra...ne hikmettir bu? 

Her yerde iyiler ve kötüler bulunur... Hiç bir kuruluş toptan iyi, toptan kötü değildir.. ama frenleyici koşullar şart! 

Soğukkanlılıkla eğilelim soru- nun üzerine, gölgemizle gölgelendirmeden, gerçeğin fırlayacağı kuyuyu. Sayın Gülcügil. 

Raporu da gördüm.. Fotokopisi- nin fotokopisi olduğu için çok silikti. Burada yayınlayamazdım. Daha az siliğini getirecekler. 

547 numaralı torba, bir garip ölü 
torbasıydı. İçinde, tutuklandıktan sonra koma halinde Numuneye getirilen Hüseyin Karakaş'ın giysileri vardı... 

Kına yak, eski dekan Neşet Aytan...eline de ayağına da, kafana da... 

—Üzgünüm demekle, insan hiç bir şeyden sıyrılamaz!.. 

Evli misin, sayın eski dekan? Çocuğun var mı sayın dekan?.. 

Adın Neşet Aytan mı sayın dekan?.. 

Torbanın içinde bir kaşkol vardı. 

Çamaşırlar. Ceket pantalon.. 
Bu kalmişsadece virmi üç yıllık bin ömürden... Belki artık ailesine teslim edilmiştir. Geçen cuma günü Numunedeydi torba, arkadaşlar görmüşler! 

Yakasında kan varmış..belki kulaktan akmıştır... Burundan ta giysisinin yakasına inemez... 

Eski dekan Neşet Aytan, Hüseyin Karakaş'ın bildiri dağıttığını görüyor. Yakalatıyor. 

Sonra kaderini araştırmıyor mu? 

Yarım saat kadar Hacettepe Ka- 
'rakolunda kalıyor çocuk. 

* Komisere sorun. 

Dayak yemiştir...sağcısı, solcusu , hep dayağı, baba dayağı gibi yiyiyorlar... organizmalarınm dayanıp dayanamayacağını düşünmeden!... 

Komiser desin dayak atıldı mı, Hüseyin Karakaş'a, ama Hacettepe "Karakolunda, öğrenemeyiz ama, yarım saatten fazla kalmadığını size söyler. 

Oradan Anafartalar Karakolun: götürülüyor. $ 

Oradaki muamele hakkında da komiser konuşsun. Ben ne oldu, ne bitti, bilemem ki. Yalnız size, kırkbeş dakika kaldığını söyleyecektir... doğrudur. 

Sonra bir ekibe teslim ediliyor... 
Emniyete gönderilmek için, ama avukatı dörde kadar emniyete getirilmediğini söylüyor. Orada kayıt yok. 

Avukatıyla konuşanlar, teslim edildiği ekipten şoförün ve bir toplum polisinin ismini öğrendiler. 
Gazeteye geldiler... Bütün arkadaşların önünde konuştular... ` 

Şoförün ismi, Remzi Çanakçı'ymış- 

Toplum polisinin ismi, Cemil E- 
“kençağ'mış. Belki onlar nereye götürdüklerinı söyleyebilirler. 

Sonra aynı pazartesi günü, arada üç saat boşluk var... 17 sularında, Numune aciline getiriliyor. Koma halinde, ama bir an için kendine geliyor ve işkenceden söz ediyor... 
Beyin Cerrahisinde... yanındaki kişinin ismi HÜ... 

Şimdi köyündedir, adresi bulu- 
"nabilir, aranırsa, 

Bir de bir başka kişi söyledik- 


» 


> görmedin mi?... 


lerini duydu diyorlar...M.C... 

HÜ, tanıklık etmeye hazır... 
çocuğun söylediklerinin tanıklığı, başka bir şey bilmiyor... 

Tamam mı?.. 

Sayın Gülcügil incelesin. ve horoz şekerinden rapor kabul etmeyin. 


BABASI: 

Babası cesedi görüyor. Sağ elinde altı delik var.. yani çukur. 

Bir zamanlar, elektrik verilmiş kişiler, ellerindeki izleri gösterdiler. 
Elektrik teli izine benzemiyormuş. 

Çocuk kendi kendine kızgın çivi mi soktu ne?... Veya kendi tenin- de, cıgara mi söndürdü ne?... i 

Bu raporda da, var bu: Erezyon deniyor... 

Baba, bir de, sol parmağında bir aksaklık görmüş... 

Ne olabilir ki?... | Anjiografi de yapılmış.. Şah damarında tıkanıklık varmış, ama ne || sonucu? Çünkü mensup olduğu ku- | ruluştaki meslek dosyasında...nu-. 
marası 96.18.36, ancak bir gözlük isteği varmış... öyle, kanamaları önleyen not yok, r 

Numudeki dosyası, söyledik mi?.. || 30.914. 

Beyninin sol yarım küresinde bir el ayası kadar kanama görülüyormuş. İşte. | 

Kimseyi suçlamıyorum. Ama || Hüseyin Karakaş, götürüldü ve aynı gün koma halinde Numuneye teslim edildi. ' l 

—Efendim çarşamba veya perşembe günü, zaten ölecekti demiş bir iyimser doktor... 

Sen tanrı mısın arkadaşım? Tan- 


rının sırdaşı mısın? 

Tanrıysan bile, bu rastlantı, kötü! 
Eski dekan, Neşet Aytan'da, zil takıp oynasın, gül takıp oynasın... 

Ben personelimden birinin bildiri dağıttığını görsem, kendim iki tokat atar, bildiriyi elinden alıp yırtarım... Hüner mesele söndürmekte, alevlendirmekte değil. 

Bazen yöneticilik böyle bir davranışı icabettirir. Eski yöneticilik- te.. 

Ben politikada yüksek yönetici 


olsam...bu ölümlerin üstünde dururdum... 

Ölümle ne anarşi önlenir. Ne kakoktrasi... 

Bana da kimse çıkıp... 

—Efendim,, işkence yok demesin...yüz kişi getiririm, hâlâ12 Mart işkencelerinin maddi, manevi izini taşıyan... A 

Sen Çolakoğlu, işkence gömfedin mi?... 

Sen Numan Esin, işkence görmedin mi?... 

Sen Leyla Yurdakul, işkence 


Sen Doğan Yurdakul, işkence görmedin mi?... 

Sen Metin Eşrefoğlu, işkence görmedin mi?... 

Sen Muzaffer Çevik, işkence görmedin mi?... 

Sen İlyas Albayrak işkence görmedin mi?... ; 

Sen, Çakmak (Mareşal Fevzi Çakmak'ın yeğeni) işkence görmedin mi?... 

Sen Nergis, işkence görmedin mi?... 

Sen Semra, işkence görmedin mi?... A 

Ne olur, her sınıftan yöneticiler, bu mesele rutin haline gelmesin... 

Ne olur, ferahlatıcı “olmaz olamazlarla geç iştirmeyin... 

Hüseyin Karakaş, Karşıyaka mezarlığında yatan...elinde altı delikle...şah damarında trombozla...ne 


dağıtmış olsan, tanrı senden rahme- y 


tini elbette esirgemez, eğer sana bir şey yapıldıysa, yapanlardan da lanetini... 

İçimden, avucumda su içer gibi, kana kana aglamak geliyor. 

Uğur Mumcu, bana yardım edecek. 

Sayın Gülcügil, ilginize başvuru- 


yorum! İ 


Doğu Perinçek 
Türkiye Devriminin 


Yolu 
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ÖĞRETMENLERİN AÇIĞA ALINMASI ÜZERİNE 


Özgür Aydıner 


T ÜRKİYE Milli Eğitiminin önünde yığılı bulunan dağ gibi sorunlara yenileri ekleniyor. 
Sörumlu makamlara, özgürlükten korkan sorumsuz kişiler egemen olduğundan sorunlar giderek büyüyor, çoğalıyor, için- den çıkılmaz bir hal alıyor, 


Milli Eğitim * çıkmazından sorumlu ilgililer, sorunları açık olarak Türkiye halkının önüne geti, rip çözüm yolları arayal cakları yerde, devekuşu örneği, güleryüzlü televizyonun da yardımıyla tüm aksamaları kamuoyundan saklama yolunu tutmaktalar. İstenmeyen, kendi siyasi doğrultularında düşünmeyen öğ- 


- retmen, öğrenci ve me- 


murları görevden uzaklaştırmak, okulları kapatmak ya da dinlence sürelerini uzatmak, açılan kadrolara (kendi yandaşları bile değil) kendi militanlarını doldurmakla sorunların çözüleceğini ummaktalar: Gerçekte zor olan çözüm yolunu değil, kolay fakat çözümsüzlük yönünü tercih ettiklerini bilmelidirler. 


Cumhuriyet dönemi- nin en partizan yönetiminin bulunduğu yıllarda bile böylesine sorumsuz uygulamalar görmedik. 
Bu günün Milli Eğitim Bakanlığı ancak, zamanın Osmanlı Maarif Nazırı ile kıyaslanabilecek görünümü içinde, Şimdi ister istemez anılan Nazırın ünlü sözlerini — yinelememek, mümkün değil: "Şu okul- 


(Hukukçu) 


lar olmasa, Maarif ne iyi idare edilir." 


Yıllar sonra, Sayın Fersoy Osmanlı Nazırını geride bırakırcasına, sadece sözle değil fiilen “okulsuz Milli Eğitim" düşünü (o gerçekleştirme çabası içine girmiştir. 
Tarihimizde görülmedik biçimde yine görülmedik gerekçelerle | Bakanlığa bağlı okulların dinlence tarihleri (o değiştiriliyor, keyfilikten öte, zorbalıkla la öğretmenler görevden uzaklaştırılıyor, öğretmensizlikten okullar "fiilen" eğitim-öğretim yapamaz duruma getiriliyor" Öyle sanıyorum ki, hiçbir ülkede, ülkemizde hiçbir dönemde böylesine keyfice davranış ve gerekçelerle okullar bu kadar uzun dinlenceye sokulmamıştır. İşin en ilginç'yanı da, emekli öğretmen bir okurun mektubunda yazdığı gibi, belli siyasi partinin en önemsiz demeci bile yüceltilerek verildiği televizyon haberlerinde, Bakanlığa bağlı Eğitim Enstitüleri dinlencesinin birbuçuk ay daha uzatıldığını duyamıyoruz. o Böylece 


binlerce öğrenci ve yakınını ilgilendiren bu durum ancak gazetelerden öğrenilebiliyor. 


HALKIN SESİ 


Devlet 


kurumları böylesine eşgüdümsel biçimde işletilirse kamuoyunun tepkisi oluşmayacak sanılıyor. 

Sözün özü olarak, Sayın Milli Eğitim Bakanı O.Cemal Fersoy'u artniyetsiz biçimde uyarıyoruz: suç işliyorsunuz. 
Vaz geçin bu tutumunuzdan. 

Yukarıda da vurguladığım gibi, gerçekte Milli Eğitimin sorunları dağ gibi yığılmış durumda. 
Ancak ben, bunlardan en güncelini ele alarak hukukçu gözüyle değerlendirmek istiyorum. 

Gazete o haberlerinde okumuşsunuzdur. Türkiye'de, 24 Aralık anma direnişi nedeniyle aşağıyukarı beşbin ilk ve ortaokul öğretmeni 657 
sayılı Devlet Memurları, Kanununun 137. maddesi uyarınca "görevden uzaklaştırıldı." Öncelikle ve açıklıkla şunu belirteyim ki, eski bir öğretmen olarak bu eylemi doğru bulmuyorum. Nitekim eylemden önce bu «görüşümü belirttim, Ancak bu aşamada eylemin doğru ve zamanlı olup-olmadığını değil, eyleme katılan veya sadece istenmediği ve Töb-Der'li oluşundan ötürü beşbin öğretmene uygulanan "görevden uzaklaştırma"' ihtiyati 


BAZEYEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR, Okulumuzda geniş bir öğrenimi engelleme özgürlüğü var 


Komandolar tarafından 


tehdit sje ediliyoruz 
Bünyan, yarrfeodal yapının hakim olduğu ve halkın çoğunun halıcılık yaptığı bir ilçemizdir. Bu yapı içinde, halkın dini duygularını da istismarla gerici ideoloji oldukça yaygındır. 


Halkı çeşitli baskılarla yıldırmış görünen Türkeş'in komandoları son olarak Bünyan Lisesi- bayan öğretmenlerine sarkıntılık ediyorlar. Başlarını Ülkü Ocakları İkinci Başkanı Selahattin Ekinci ve Kudret Zor isiņli komandolann çektiği faşistler, okul çıkışında toplanarak bayan öğretmenlere sataşmaktadırlar. Evlerimize kadar her gün sözlü sataşmalarla birlikte takip ediyorlar. 
Kendi fikirlerinden olmadığımız için Bünyan'dan sürdürmekle tehdit ediyorlar. Geceleri dahi evlerimizin etrafında dolaşıyorlar. 
Búndan dolayı sokağa çıkmaya dabi korkuyoruz. 


İlgililerin dikkatini çekiyor. ve önlem almalarını istiyoruz Bünyan Lisesinden 
Bir Grup Öğretmen 


Bizler Milas Lisesinin çeşitli sınıflarında okuyan öğrenciler olarak okulumuzda rahat, olaysız bir öğrenim görmek istiyoruz. Okulumuz bir avuç zorbaya teslim edilmiştir. Her gün kavga çıkıyor, her gün bir öğrenci döwülüyor. Hatta öğrenciler kendiliğinden tasdiknamelerini alıp başka yerlere gidiyorlar. 
Okul idaresi ise bunlara karşı tavır takınmamakta ısrar ediyor. 

Bu dönemde şimdiye kadar 14 siyasi kavga oldu. Bol sayıda Aydınlık gazetesi yırtıldı. Üç öğretmenin aldığı bir kararla Töb-Der yöneticilerinin serbest bırakılması için boykot konuldu. 

Dayak yiyen öğrenci idareye gittiği zaman hiç bir disiplin soruşturması yapılmadan" sen git, sınıfına, biz gerekeni yaparız" deniyor ve iş orada kalıyor. - İdarecilerden destek gören saldırganlar bu tip olayları tekrar ediyorlar. Bu yüzden idare- den güç alıyorlar. Öğrenimi engelliyorlar bir şey yok, adam dövüyorlar, bir şey yok. Okula gelmiyorlar sınıf geçiyorlar hapse giriyorlar, sınıf geçiyorlar. 

Aslında lise müdürü de baskı altında. Öğrenimi engelleyenlerin üzerine gittiği 

„zaman bazı öğretmenler, 

Şunu yaparsan istifa 

ederiz, seni de yaşatmayız" gibi şeylerle karşılaşmaktadır. 


Milas Lisesinden 
Bir Öğrenci 


Vİ.Lenin 


Kapitalizmin En Yüksek Asaması 


EMPERYALİZM 


X 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tedbirinin doğru olup -olmadığını tartışmak İsti- 


yorum. 
Bence uygulama, kesinlikle yasal değildir. 


Çünkü mâdde metninden de kolayca anlaşılabileceği gibi bu madde devlet memurlarının soruşturma sırasında delilleri yok etmeleri olasılığı bulunduğu durumlarda bu olasılığı -önleme gerekçesiyle uygulanacak bir "ihtiyati tedbirdir." Şimdi Sayın Fersoy'a sormak istiyorum: sözü edilen eylemden ötürü. soruşturma için "görevden uzaklaştırdığınız.. öğretmen, öğretmenliğini yaparken, konuya ilişkin hangi delilleri yok edebilir? Bu soruya somut bazı yanıtlar veremiyorsak, anılan madde yasal biçimde değil, keyfilikle uygulanmış demektir. Oysa biz, hukukun ve demokratik kuralların üstün tutulduğu bir ülkenin insanlarıyız. 
Keyfi yönetimin yürürlükte olduğu değil, En doğru olanı da Türkiye" nin çiftlik olmadığı bence, Ülke, çiftliğiniz değildir beyler! Ülkeyi ve sorumlu organ ya da kademeyi istediğiniz biçimde değil, yasalar ve kurallar doğrultusunda yönetmelisiniz... Yasaları da iradeniz 


Kasabaya elektrik geleli on yıl oldu 


Neden bizim 


mahallemizin 


elektriği, suyu yok 


Bizler, Konya'nın merkezine bağlı bir kasabanın mahallesinde yaşıyoruz. 

Mahalle kasabadan yarım saatlik bir mesafe uzaklıkta. İdari işlemlerde mahalle sayılmamıza 


rağmen elektrik, su gibi 


ihtiyaçların gelmesinde 


ayrı bir yermiş gibi işlem görüyoruz. Bu yüzden bulunduğumuz yere "yayla" deniyor. Muhtarı- 


mız dahi yok. Bizim mu mahalle muhtarı. 


htarımız kasabadaki bir 


Kasabaya elektrik geleli on sene olmasına rağmen bizim gibi sekiz tane mahalleye elektrik gelmedi. Üstelik biz Konya'nın merkezine bağlıyız. Okulumuzu kendimiz yaptık. 

İşin en gülünç yanı da şu: Bizim Yayla'nın okulu kasabanın hiç bir imkanından faydalanmadığı halde kapanırken bir ay sonra kapanıyor. 


Ali Alıçlı, Osman Ayvacı, 

(Koreli) Zekai Alıçlı, Mehmet Alıçlı, Ramazan Ayvacı, İsmail Ayvacı, Ömer Ayvacı, Hüseyin Alıçlı 


Tutarı 


Adet 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bulunduğunuz - 


yönünde değil, hukukun temel prensipleri ışığında yorumlayıp, uygulayabilirsiniz. Aksi halde, nasıl "yasaları bilmemek özür değilse", "'yasaları doğru yorumlayıp-uygulayamamakda özürünüz sayılamaz. 

“Görevden uzaklaştırma'' tasarrufunda bulunulabilmesi için, kovuşturma sırasında “uzaklaştırma nedenleri" açık olarak tespit edilmiş olmalı. Başta Müfettişler olmak üzere, uzaklaştırmaya yetkili herkesin (madde 138 de sayılanların herbiri) nedenleri belirtmeden "görevden uzaklaştırma" kararı ve- 


remeyecekleri Danıştay kararlarından bellidir. 
Aksi halde, ilgililerin 


hukuki, mali ve cezai sorumlulukları vardır. Elbette bu nedenlerin, son olaylarda görüldüğü gibi çok muğlak sözcüklerle ve demogoji yapılarak sıralanması yeterli sayılmayacaktır. Örneğin, eylemlere katılmadığı halde şu veya bu nedenle istenmediği için görevden uzaklaştırılanların mağduriyetlerinin hesabı yasalarca yargı organlarınca verdirilecektir. Türkiye nin dört bir yanından gelen haberlere göre, son olaylarla kamuoyunda yaratılan olumsuz ortam- dan yararlanmak isteyen vali ve Milli Eğitim müdürleri az değildir. Elbette tüm bunların sorumlusu, giderek birinci derecede asli sorumlusu Bakan Sayın Fersoy olacaktır, Bu bölümde sonuç olarak bir Danıştaş kararını anımsatmak istiyorum ilgililere: "'Memurun Muhakemat Kanununa göre işten el çektirme, tahkikatın selameti bakımından idari bir tedbirdir. BU AMAÇ DI-ŞINDA KULLANIL- 
MAZ", (Danıştay 5. Dairesi kararı) 

"Görevden uzaklaştırma" tedbiri hangi amaçla verildiği belli olmamakla birlikte, "disiplin kovuşturması nedeniyle" verildiğini varsayıp, bü durumun en çok üç ay süreceğini belirtmek isterim. Üç ay ençok süre olup bu sürenin sonunda henüz bir disiplin kararı verilmemişse, öğretmen göreve başlatılacaktır. Bu yasal ko- 


şuldur. '(DMK. madde 145-1) 
Aslında tüm öğret- 


menler DMK'nun 143 
maddesi gereği zorunlu olarak göreve tekrar başlatılacaklardır. Çünkü, 24 
Aralık eylemini aynı kanunun 27. maddesinde düzenlenen "grev yasağı" kapsamında düşünülse bile, (ki, bunun hesabını vermek zordur. Bu ağır bir yaptırımdır.) eyleme uyan DMK. 125-D-b gereğince geçici olarak görevden çıkarma cezası ile cezalandırılacaklardır. Bu ise bir aydan altı aya kadar aylıksız çıkarmayı düzenlemektedir. : 

Sonuç olarak, en fazla "geçici olarak görevden uzaklaştırma" cezası verilebilecek bir durumda, DMK.137. maddesi uyarınca "görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri” “ uygulamak kötü niyetin bir göstergesi olmakla birlikte, bu günkü Milli Eğitim İlgililerinin okulları ve öğretmenleri ne denli çok sevdiğini bildiğimizden bu konu üzerinde durmuyorum. Ancak, öğretmenleri taciz etmek istercesine, DMK 137'nin de adeta bir ceza gibi uygulanması unutulmayacaktır. Şu kış günlerinde, ekonomik ve siyasi baskılar altında, zorbalıklâ susturulmaya çalışılan binlerce öğretmen ve yakınının bu azizliği unutması beklenmemeli, 

Öğretmenlerimize, görevden uzak kaldıkları müddetç >, haklarında ceza tertip edilinceğe değin (ister gözaltında olsunlar isterse tutuklanmış bulunsunlar) maaşlarının üçte ikisinden ve öteki sosyal haklardan yararlanacaklarını, Sayın Milli Eğitim Bakanına ise bu acımasızlıktan ve yasalara aykırı davranışlarından vazgeçmesi gerektiğini anımsatırım. 


demokrat gözüyle 


Kim gerici, kim ilerici? 


e . Lİ 
Ve bir çelişki... 

Önce şuna karar verelim. 

Şu koşullarda gerici kim, ilerici kim 

Örneğin, Mecliste görüşülen anarşiy 

“ilgili önlem paketinin "faşist hükümler" içerdiğini söyleyip, vargücüyle bu baskı yasalarına karşı mücadele veren MSP mi gerici? 

Yoksa demokratik hak ve özgürlükleri kısmaya yönelik bu önlem paketinin yasalaşması yönünde hareket eden bir bölüm CHP'li mi ilerici? 

Gizlice parate edilen üsler konusundaki anlaşmanın Mecliste görüşülmesini talep eden MSP mi gerici? 

Yoksa üsler konusundaki anlaşmanın Mecliste görüşülmesini isteyen kendi milletvekillerinin sesini kısmak için gayret sarfeden CHP Genel Merkezi mi ilerici? 

Emperyalist müdahalelere, örneğin Afganistan'ın işgaline tepki gösteren MSP mi gerici? 

Yoksa Afganistan'ın işgali karşısında dut yemiş bülbüle dönen CHP lideri mi ilerici? 

Evet.. Bu konularda CHP mi MSP'den gerici? 

MSP mi CHP'den ilerici? 

Hangisi? 

İnsan, evinde kedi beslemekle, omuzunda güvercin gezdirmekle ilerici olmaz... 

Tıpkı namaz kılmakla, oruç tutmakla gerici olunamayacağı gibi. 

Bir lider ya da siyasi parti; demokratik hak ve özgürlükleri kısan baski tedbirleri: ne, yabancı üslere, emperyalist işgallere karşı çıktığı sürece ilericidir.. Karşi çıkmadığı sürece de gerici... 

Ne demek istediğimi bilmem anlatabildim mi? 

modesuudna 

Yalnız bir şey var ki, MSP bunu iyi düşünmeli, 

İçine düştüğü bu çelişkiyi de bir an 

önce çözmeli. 
“Madem ki hükümetin gündeme getirdiği baskı yasalarından, üsleri yeniden açmasından, iç-politikadaki tutumundan, dış-politikadaki hareket tarzından şikayet ediyorsun... 

O halde bu hükümeti —kerhen de olsa— hâlâ ne diye destekliyorsun? 

İlle de AP azınlık hükümetine tanıdığın sürenin 10 Martta, ya da 12 Nisanda dolmasını mı bekliyorsun? 

Veya Demirel'i iyice batırmak için, ülkenin batmasıni mı bekliyorsun? 

Bir an evvel içine düştüğün bu çelişki- den kurtar kendini, bitir şu işi... 

Haydi. 


Doğu Perinçek 
Kemalist 
Devrim 
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SOLDAN SAĞA: 1)Motorlu taşıtlarda bujileri ateşlemek için sırayla akım veren aygıt. 2)Apar topar, ivedilikle - Bir sayı. 
3)Tersi zorlu paylama - Bir emir - Tersi ama. 4) Sıkıntılı, telaşlı durum. 
5)'Roka'nın yarısı - Hay- ni 
yanlarda ana ile dölüt ara- 7 

sında kan alış verişini SE |Z|k E k| ZİK sağlayan organ. 6)Alfabemizde ard arda gelen iki harf - Hususlar. 7)Pencerelere takılır - Tersi doktorun kısa yazılışı - Öncesiz, eski. 8) Her tarafı sert tüylerle kaplı bir yabani ot - Tersi bir bayan adı. 

YUKARIDAN AŞAĞI: I)İdam sehpası. 2)Duyuru - Kalın ton erkek sesi. 3)Eski Roma İmparatorluğu'nun . ünlü hükümdarlarından biri - Bir soru eki. 4)Tersi boyacılıkta kullanılan, demirden sert bir element. 5)Eski Mısır tanrılarından biri - Bir müzik aleti. 6)Gerekirse, gereğinde. 7)Zorlu dert. 8) Vilayet - Tavlada kırık pulu kurtaracak zarın gelmemesi. 9) Çok taze. 10)Teklif eden. 11)Bir kurulun en önemli üyelerinden herbiri - Kimyada Lityum'un simgesi. 12)Olup gerçekleşmiş iş, fiil. 


n aaa, 


17 Ocak 1980 


bim maa. 


Yumuşama belirginlesiyor 


DENKTAŞ VE 
ROLANDİS 
GÖRÜŞME 
ÇAĞRILARI 
YAPIYOR 


© Rolandis, Ortadoğudaki karışıklık Kıbrıs'a da sıçrayabileceği için soruna çözüm amacıyla görüşmelerin 


başlamasını istedi 


LEFKOŞE 


Kibris Rum yönetimi Dışişleri Bakanı olandis. 
Kıbrıs Türk yönetimi Başkanı aur Denktas'a, go rüşme masasına dönmesi için yeniden çağrıda bulun 


du 


tolandis. önceki akşam Limasol'da yaptığı ko nuşmada, Kibris sorununa çözüm bulunmasının gerek Türk gerekse Rumların menfaatine olduğunu belirten 


Ralandis petrol çıkarlarının Ortadoğu sorununun ve İranla Afganistan'daki ge lişmelerin bölgede büyük bir sarsıntı yarattığını da kaydetti. Bu sarsıntının Kıbrıs'ı da sarma tehli kesi bulunduğunu belir ten Rolandis, bu nedenle soruna taraflarca kabul edilebilecek bir çözüm bulunması için girişim ler yapılması gerektiği görüşüne yer verdi. 
DENKTAŞ'IN DEMECİ 

Öte yandan Kıbrıs 
Türk Yönetimi Başkanı auf Denktaş, geçen haziran ayında kesilen top lumlararası (o görüşmeleri yeniden başlatmak isteğinde olduğunu söyledi 

Rauf Denktaş,Londra' 
da yayınladığı yazılı demeçte, görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması ümidinde olduğunu belirten Kıbrıs Rum toplumu lideri Kipriyanu'nun demecini omemnunlukla karşıladığını söyledi. 

Kipriyanu'nun açıkladığı bazı önlemlerin olumlu ve umut verici‘ olduğunu belirten Denktaş, Kıbrıs'taki iki yöne tim arasında işleyebilir ve güven verici bir -sistem kurulması gerektiğini söyledi. 

UYARI GREVİ 

Bu arada Kıbrıs'ın tum kesiminde inşaat işçileri, taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla 24 saatlik bir uyarı grevine gittiler. 

20 bin inşaat işçisi isteklerinin yerine getiril-Memesi halinde yeniden eyleme geçeceklerini açıklarken K)brıs Türk kesiminde de aną tüketim maddelerine yabılan zam 


lara karşı tepkiler giderek 


5 kıtadan 


| artmakta 


mma ve grevlere dönüşmekte “HAİN” 

Bu arada Rolandis lurk yönetimiyle temas kurup Maraş'a dönerek otellerini çalıştırmak is teyen Rum işadamlarını “hain” olarak niteledi 

Atina'da bulunan Baş piskopos Makarios ise görüştüğü Yunan yetkililerine Kıbrıs Rum toplumunun askeri gücünün artırılmasına yardım et melerini istedi 


ABD, şimdiki halde altın satışı 


yapmayacağını açıkladı 


WASHİNGTON (THA) 


ABD Hazine Bakanı William Miller, piyasanın son karışık durumu nedeniyle ABD'nin şimdiki halde altın satışı yapma- 


veşiti 


yacağını açıkladı. Altın fiyatları tarihte ilk kez onsu 700 dolar limitine 


ulaştığında gazetecilere görüşünü açıklayan Miller "Altın fiyatının böylesine yükselmesinin tek nedeni dünyadakı karışıklıklardır. Ekonomik ve siyasal sistemlerin yıkıl dığı durumlarda her zaman altın bir koruma ve güvenlik aracı olarak ka bul edilmiştir. Aynı ne denden diğer madenler ve hammaddeler için de spekülasyonlar yapılmaktadır "dedi 


KISA HABERLER 


Soames, Güney Afrika birliklerinin 


* Birliği 


- milli birliğe 
— çağırdı 


Rodezya' da kalması gerektiğini iddia etti 


Rodezya'nın ingiliz Valisi Lord Soames gelecek ay yapılması beklenen seçimlere kadar Güney Afrika birliklerinin Rodezya'da kalması gerektiğini ileri sürdü. 

Soames, ayrıca, "Yurtsever Cephe" gerilla” larının yanında savaşan Mozambik birliklerinin de göri gönderileceğini belirtti, 

Güney Afrika birliklerinin ülkede bulunmasından dolayı Kenya'nın Barış Gücü birliklerinin içinde bulunan askerlerini çekmeyeceğini 

tahmin ettiğini söyleyen Lord Soames'in söz- 
,cüsü Nick Fenn, Güney A frika birliklerinin bölgede "hayati bir rol” oynadığını iddia etti. 


POLISARIO Örgütü, Habbaş” la işbirliği yapıyor 


Batı Sahra'da Fas'a karşı savaşan Polisario örgütünün bir sözcüsü, Kral Hasan'a bir çağrı yaparak, görüşmelerde bulunmayı isledi. Öle yandan sözcü, Amerikan Kongresini, Başkan Carter'ın Fas'a silah verme kararını onaylama maya çağırdı. 

Fas, son zamanlarda Sahra konusunda dip lomatik bir taaruza girişmiş ve Cezayir ve Tan zanya hariç birçok Afrika ülkesine kendi duru munu anlatan elçiler göndermişti. 

Bu arada, Polisario ile Dr.Habbaş liderliğin deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi arasında bir 

'i yakınlaşma görüldüğü, iki örgütün temsilcileri- nin Cezayir'de bir araya gelerek işbirliği kararı aldıkları bildiriliyor. 


israil’ de entiasyon oranı rekor düzeyde 


İsrail'de tüketici fiyat endekslerinin aralık ayında yüzde 8.1 oranında arttığı, böylece 1979 
yılında enflasyon oranının yüzde 111'e ulaştığı bildirildi. 

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından açıklanan bu rakamın İsrail tarihinde görülen en yüksek enflasyon oranı olduğunu belirten gözlemciler, 1976'da 100 olarak kabul edilen endeksin 1979 sonunda 521,6'ya ulaştığını söylediler. 

İsrail hükümetinin bazı destekleme önlemlerine son vermesinden sonra, 1979 yılında özellikle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının büyük ölçüde arttığı açıklandı. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Yugoslavya Devlet Başkanı 


Tito'nun sağlığının ciddi 


rumunu koruması üzerine Yu-Birliği 
Komitesi olağanüstü toplanarak halkı birliğe çağır-Komünistler 
Birliği, milli birliğin sağlanması için tüm yurttaşların çabasının 


goslavya Komünistler 


Merkez 


dı. Yugoslavya 


gerekli olduğunu-vurguladı. 


Haberi veren BBC Radyosu, Tito'nun ameliyatının başarısız geçtiğini belirtirken yeni bir düşünülmediğini 


ameliyatın kaydetti. 


Bu arada Yugoslavya'nın durumuyla ilgili bir yorum yapan BBC muhabiri, Yugoslavya'nın' Sovyetler Birliği'nin hemen yanı başında bulunması nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığını belirtti. Tito'nun kollektif bir yönetim kurduğunu, iyi işleyen bir mekanizma oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca Yugoslavya'da halkın ezici çoğunluğunun Rusya'ya karşı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Yugoslavya'yı da etkileyen iktisadi buhranın ve enf- 


lasyonun hoşnutsuzluğa açabileceğini kaydederken 


durumun Sovyet müdahalesine 


bildirdi. 
at mik Topluluğu, mal 


rının 


lenmeyen bir nitelendi. Siyasal 


kirse başkanlık üstlenecektir. 


yol bu 


kanıydı. 


zemin yaratabileceğini belirtti. 


Bazı yüksek devlet ve parti revlilerinin Sovyet 


«Pakistan, geleceğin 
Tayland'ı 

olacaktır» 


© Sovyetler artık 


Amin'i çekemez 


hale gelmişti 


baskıları karşısında tavizler vermeye yanaşmasının da Yugoslavya'yâ 


gö- 


ki'dir. 


Yugoslav 
Komünistler 


yönelen tehditleri artıracağını Bu arada Avrupa Ekono- 


nın Avrupa ülkelerine sınai satışlarının serbest bırakılması için bu ülkeyle yapılacak görüşmelerin hızlandırılmasını kararlaştırdı. AET' ye üye ülkelerin dışişleri bakanla-Bürüksel'de toplantıdan sonra açıklanan karar siyasal gözlemcilerce tek- karar olarai- 


AET'nin bu kararının, Tito'nun ölümü halinde Yugoslavya'nın karşılaşabileceği güçlükleri ve tehlikeleri önleme amacını taşıdığını belirtiyorlar. 
TİTO'NUN YERİNE 
GEÇMESİ BEKLENENLER 


Tito'dan sonra kimin başkan olacağı konusu rotasyon sistemine göre belirlenecektir. 
Buna göre, bir yıllık başkan yardımcılığı yapan kişi, gere- 


Şu andaki başkan yardımcısı olan 66 yaşındaki Kolsevsci, İkinci Dünya Savaşı sırasında Makedonya'da parti: zan gerilla kuvvetlerinin baş 


Başkan olma ihtimali kuv vetli olan bir diğer kişi de 
61 yaşındaki Stevan Boronj 


Ortak Pazar ilişkileri gelişiyor 


BRÜKSEL (AA-THA) 


Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich oGencher'in, Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) 
her türlü imkanı zorlayarak Türkiye'ye ekonomik yardımı artırmasını istediği bildiriliyor. 


halk; 


Yugoslavya" 

AET bakar ları 
Türki- 


Gencher, dışişleri toplantısında, 


ye'nin Batılı ülkeler i- için vazgeçilmez bir ül- 


ke oldugunu söyledi. 
Genchs?, ayrıca, petrol üreten Basra Körfezi ülkeleriyle de bir an önce işbirliği anlaşmaları imzalanabileceğini önemle vurguladı. * 


yaptıkları 


gözlemciler, 


TÜRKİYE-AET 
ORTAKLIĞI 


Bu arada Ortak Pazar ülkeleri salı günü yaptıkları toplantıda, Türkiye ile ortaklık anlaşmasını yeniden canlandırmayı kararlaştırdı. 


sl Tütkiye ile ortaklık anlaşmasının yeniden canlandırılmasını sağlayacak somut önerilerin, gelecek ay yapılacak Ortak Pazar toplantısında ele alınacağı bildiriliyor. Ortak Pazarın Türkiye' 
ye yaptığı ekonomik yardımları (o artırmayı da kararlaştırıldiğı haber veriliyor. 


©0100” 
gazeteciden, cuma gününe kadar ülkeyi terketmesi istendi 

© Homeyni'nin Hindistan'da bulunan temsilcisi Ayetullah Hüseyin Nuri, Sovyetler Birliğinden yardım 

: almayacaklarını yineledi 


ABD, iran 


isterse yardıma hazır olduğunu açıkladı 


e yakın ABD'li 


Afganistan uzmanı Barry ile 


Afgan 


© Sovyetler, daha 1979 
Martında doğrudan müdahaleye başladılar 


e en 


yapılan söyleşi 


halkı, her türlü güçlüğü aşarak direniş kuvvetlerine 


malzeme sağlıyor. 


©Ruslar, dağları napalmlerie kavurdular, direnişçileri açlık ve soğuğa terkederek ölüme mahkum etmek istiyorlar 


Fransa'da yayınlanan "'Le Novel Observateur"' dergisi 14-20 Ocak 1980 tarihli sayısında Afganistan uzmanı Mike Barry İle bir röportaj yapmış. Barry röportajda Afganistan halkının geçmişte İngiliz hakimiyetine karşı yürüttüğü mücadeleden örnekler vererek sözlerine başlıyor, sonra ülkenin etnik yapısını açıklıyor ve 27 Nisan 1978 darbesinden günümüze kadar geçen dönemi anlatıyor. Röportajı kısaltarak sunuyoruz. A 


"A fganistan gerç ekte elnik grupların bir mo zaiki gibidir. Balı ve ku zeyde, Farsça konuşan İranlı Sünniler olan Ta cikler bulunmaktadır. 
Bunlar nüfusun yüzde 10 
anı oluşturdular. Doğuda, Pağislan sınırları boyun ca Sünni Palanlar yaşar. 
Bunlar sert mizaçlı dag lı savaşçılardır.. Nüfusun yüzde 40'ın oluşturan patanlar aynı zamanda ül keyi birleşlirmiş ve 


hanedanlığa kadrolar vermişlir. (Eskiden, Af gan, Palan anlamında kullanılırdı) 


ÖNEMLİ AZINLIKAR “Afganistan'da ger çekle iki önemli azınlık vardır. Biri, Türk kökenli, .ülkenin kuzeyinde, «Sovyet sınırında yaşayan Özbeklerdir. Bunlar Sovyet Özbeklerinin ak rabasıdır. İkincisi ise, Mogol kökenli ve Şii mezhebindenolan Hazaralar (ya da Hazarlar) ülkenin merkezindeki dağlık bölgelerde yaşarlar. Ne var ki etnik farklılıklara karşın. uzun zamandan beri 


süren ve bugün de yaban ct islilasına karşı koyan, özgün bir İslama bağlı Uukla kendini gösteren çok güçlü bir milli duyar lilik bardır 

Barry, 


darbesinin 


2 Nisan 1978 


üzerinden bir 


ay bile geçmeden ayak 


lanmanın neden başladı wini şu şekilde anlatıyor VAHŞİ 
UYGULAMALAR 


"Yeni Başkan Taraki ve onun İçişleri Bakanı Amin beceriksizlik yaplı lar ve inanılmaz bir sert likle davrandılar. Taraki açıkça Sovyel yanlısı ve Allahsız olduğunu söyle di. Kur'an'dan sürelerle açılan radyoda, prolelar ya diktatörlüğüne iliş kin sözler yeraldı; Afgan bayrağı, kızıl bayrakla değiş lirildi vs. Baba, ana, kadın ve genç çocuklar öldürüldü. Babrak Karmel Prag'da elçi olmasaydı, ölümden kaçamazdı... 

Aynı zamanda ülkenin eğitilmiş unsurları, memurlar, rektör, profesör, aydın ve mollalar kalle- 


dildi. 
uğunsuz 


Binlerce insan 
Poli Şarki da pishtanesine gönderildi. 
Yalnızca yeni gelenlere yer açmak için, hücrelere onar onar doldurulan er kekler ve çocuklar idam edildiler. Üstelik ne da va, ne yargılama ne de ailelere yakınlarına yiye cek getirmemeleri için yapılan bir uyarı vardı (Aileler yakınlarına yiye cek gelirmekle yülümlüy dü)" 
“150 KİŞİ DİRİ DİRİ YAKILDI" 
Barry, o isyan 


konu 


isyan zor 


dur. Örneğin 17 Ağuslos 


1979'da 4 ilazara Kabil’ de, bir polis noktasına girdiler ve silahları aldı lar. Üçü kaçlı, biri yaka landı... O zamanlar İçiş leri Bakanı olan Amin, Hazara Mahallesindeki 
pazardan rastgele 300 
Hazarayı (esnaf, müşte 


ri...) topladı. Bir arazide 150'sinin üzerine benzin döklürerek diri diri yaklirdi. Geri kalan 150'sini, 


boldozerlerle kazılan çukurlara doldurttu ve aynı buldoözerlerle diri diri gömdürdü. Ardından ailelerin toplan yokedil mesi hükümet sistemi ha line geldi." 
SOVYET 
MÜDAHALESİ 

Barry bizzat Sovyetle rin müdahalesi konusun da şunları beliriyor 

"Sovyet yanlısı rejimi kurtarmak için Sovyet pilotları sıkı bir şekilde müdahale etti, Afgan pi lotları ayaklanan Herat kentini bombalamayı reddedince, 1979 Alar tında Sovyetler bombar dimana başladılar. Bu pi lotlar kurşuna dizildi, ba zen, kendi toprakların dan da hareketle nöbeti Sovyetler devraldılar. 
Baskılar korkunçlu: Köy ler yerle bir edildi, halk camide ibadet halindey Ren tamamen yokedildi, Ancak daha korkuncu da var: Dağlardaki yerleşim merkezleri tamamen na palmlerle  kavruldu, Bu kış köylüler, yaşayabil- 


mek için tohumlarını yi yorlar. Gelecek ilkbahar- da tohum da kalmayacak, bütün halkın şimdi- den ölüme mahkum edil diği söylenebilir... Kamboçya'daki osoykırımına benzer bir soykırımını beklemek gerek." 


PAKİSTAN 


GELEC N 
TAYLAND'I 


“Bu müdahale olmasaydı Taraki-Amin rejimi 


daha önce yıkılır mıydı” 


sırusuna "kuşkusuz" 
diye cevap veren Barry, daha sonraki açıklamala rında Amin'in yıkılmak üzere olduğunu, bunun Moskova için bir yenilgi olacağını, Moskova" nın artık Amin'i çekemez hale geldiğini Sov yetlerin direnişi kıracak gücü olmadığı için, direnişçileri açlık ve soğuğa terkederek ölüme mahkum etmeye çalışacağını ve Pakistan'ın da gelecegin Tayland'ı olacağını ' söylüyor 


WASHİNGTON 

TAHRAN 
ABD DLışışleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter, "İran istediği takdir- de ABD İran'a yardıma her zamen hazırdır” de di. Carter, ABD İran ilişkileriyie ilgili olarak yaptığı koi mada şunları ileri sürdü, "Biz İran'ı tehlikeye atacak herhangi bir harekete girmekten her zaman için kaçındık, ABD, her zaman Tanin bütünlüğü için çalışmıştır.” 


ABD' 
ekonomik 


Iran hükümeti nin İran'a ambargosunun uygulanmasının desteklemesi halinde Japonya'ya petrol satışını durduracağını açıklarken, Hadding Carter, İran'a yaptırımlar uygulayan ülkelerin petrol darlığı tehlikesiy le karşı karşıya kalmaları olasılığına da değindi ve "Bu ülkelerin haksız hiç bir misillemeye marüZ"Kalmamaları için çalışacağız"' dedi. Añcak Japonya, İran'a olan petrol bağımlılıkları nedeniyle ABD'nin bu önerisini destekleyemeyeceklerini bildirmişti. 


ABD'Lİ GAZETECİLER 


Öte yandan bir süre- den beri İran Ulusal Yönlendirme Bakanlığı tarafından ülkedeki yabancı gazetecilerin dosyalarının incelendiği yolundaki ya- 


«pilan uyarılardan sonra 


İran'da bulunan 100'e yakın Amerikalı gazeteci- nin cuma gününe kadar ülkeyi terketmesi istendi. 


HOMEYNİ, 
WALDHEİM'IN ARABULUCULUĞUNU 
KABUL; EDİYOR 


Homeyni'nin rehineler konusunda Waldheim'in arabuluculuk yapmasını kabul edebileceği bildirildi. Amerikan ABC televizyonu muhabirinin iyi haber alan BM kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Homeyni, Dışişleri Bakanı Kutbza- de aracılığıyla gönderdiği mesajda, Waldheim'in arabulucu: olarak kabul edilebileceğini o açıkladı. 


Öte yandan, İranlı yetkililerin henüz resmi bir öneri getirmemekle beraber, rehineler sorunu hakkındaki görüşlerini kesinleştirdikleri bildirilmektedir. 


HOMEYNİ'YE 
SUİKAST PLANI 


Kuveyt'te yayınlanan 'Er-aam” gazetesi, Ho neyni'yi devirme girişiminde bulunan çok sayıda subayın kurşuna dizildiklerini ileri sürdü. 


Kimliği açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde gazete, suikast planına adları karışan subayların. 
kamuoyunda bir tepkiye yol açmamak için gizlice idam edildiklerini belirtti. Ayrıca, suikast planı- 


nın, tesadüfen, bir subayın arabasının aranması sonucunda ortaya 


çıktığını öne sürdü. 


ARAFAT 
HOMEYNİ'YLE 
GÖRÜŞECEK 


Filistin Kurtuluş 
9rgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ın Homeymi ile görüşmek üzere İran'ı ziyaret edeceği bildirildi 

Haberi veren FKÖ sözcüsü Mahmut Labadi Arafat'ın İran'a kesin zi yaret tarihinin henüz'be lirlenmediğini açıkladı. 


Ciğdem Kömürcüoğlu 


ARD ve 
Ortadoğu 


İran olaylarının patlak vermesinden bu yana ABD'nin Ortadoğu siyasetlerine yeni bir şekil vereceği açık seçik ortaya çıkmıştı. Aslında bu yeni stratejinin oluşturulmasını daha gerilere götürmek gerekiyor. Carter'ın yapacağı açıklama, yani ABD'nin çıkarlarının tehlikeye düşmesi halinde Ortadoğu'ya müdahale edeceklerini açıklaması, bir bakıma bu siyasetin resmileştirilmesi anlamına gelecektir. Öte yandan Carter'ın açıklaması hiç kuşkusuz Rusya'nın Afganistan'ı işgalinin bu siyasette yaptığı değişiklikleri de yansıtacaktır. 3 

ABD Ortadoğu ülke ve halklarının iradesinin dışında bölgeye askeri bir müdahalede bulunabilir mi? 

ABD emperyalist bir süper devlettir. Ortadoğu'da canalıcı çıkarları vardır, bu nedenle hegemonyasını korumaya çalışmaktadır. Ne var ki Şahın devrilmesine yolaçan olayların patlak vermesinden bu yana ABD bir müdahale lafı tutturmuş gitmektedir. Ama lafı sözü bir yana bırakıp işgali gerçekleştiren ise Sovyetler Birliği olmaktadır. Bu nedenle ABD Ortadoğu'ya müdahale edene kadar, Sovyetler Birliği'nin İran'a girmesi ya da Güney Yemenlileri, Suudi Arabistan'ın üstüne salması çok daha yakın bir ihtimaldir. 

ABD yöneticilerinin, Tahran Büyükelçiliği- nin işgalinin ABD lehine yarattığı havadan yararlanıp şöyle bir propagandaya girdikleri görü lüyordu. "Elçilik mensuplarımızın rehin alınması, Vietnam yenilgisinden bu yana başımıza gelen en büyük felakettir. Amerika çöküyor. Or- dan oraya itilip kakılıyor: Artık hayati çıkarlarımızın tehdit edildiği her yerde mutlaka buna karşı koymalıyız." 

Esas olarak Ortadoğu'ya yönelik bu siyasetin iki hedefi vardı. Birincisi, bölgeye Sovyet sızmasını durdurmak, yani Sovyet yayılmacılığına 


karşı durmak. İkincisi, ABD'den bağımsız hareket etmek isteyen bölge ülkelerini zapturapt altına almak, yani sallanmaya başlayan ABD hakimiyetini eski yerine oturtmak. 

Ne var ki Sovyetlerin Afganistan'ı işgali her yerde olduğu gibi Ortadoğu'da da bir'ayırım 


noktası oluşturmuştur. Bölgeye yönelik açık bir Rus işgali tehdidi, bölge ülkeleriyle ABD arasındaki Çelişmeleri ikinci plana düşürürken objektif olarak ABD'yi bu ülkelerle aynı safa getirmiştir. Şimdi ABD şöyle bir ikilemle karşı karşıyadır: Ya Sovyetler Birliği Ortadoğu'yu ele geçirecek, petrol kuyularının tepesine oturacaktır. Bu da bölge ülkelerinin felaketi olduğu kadar, ABD'nin ve Batının candamarı olan petrolü tamamen kaybetmeleri anlamına gelecektir. 
Yalnızca İran petrol kuyularının zarar görmesi halinde dahi, ilk elde petrol fiyatlarının yüzde 
60 oranında fırlayacağını burada hatırlatmakta 
yarar var. 

Ya da ABD bölge ülkeleri ile uzlaşmaya razı olacaktır. Onlara tavizler verip, bağımsızlıklarına saygı gösterip, onlarla daha eşit temelde ilişkiler kurmaya yönelecektir. 

Sovyet yayılmasını durdurmanın başka yolu da yoktur. ABD mutlaka bu noktaya gelecektir. 
Yoksa ABD'nin Arap ülkelerinin iradesinin dısında bölgede hakimiyetini korumak için askeri varlığını artırmaya yönelmesi, Sovyetlere müdahale için arayıp da bulamadıkları fırsatı verecektir. ABD yönetimi de bunun bilincindedir. Ka- be'ye yönelen saldırı sırasında, bölgeyi anında saran ABD aleyhtarı hava ve cayır cayır yanan ABD elçilikleri, Carter yönetimi için yeterli bir uyarı olmuştur. 

Bugün ABD ile Arap ülkeleri arasında temel sorun Filistin konusunda düğümlenmektedir. 
Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri, ABD bu noktada olumlu adımlar atmadıkça onunla birleşmeye yanaşmamaktadırlar. 
Örneğin Lord Carrington'un ziyareti sırasında bir Suudi Arabistan yetkilisi "ABD'nin Afganistan'ın işgaline karşı çıkmasını istediklerini ama bölgede ABD varlığına karşı olduklarını" açıklamıştır. Öte yandan Time dergisi bir başka Suudi Arabistan yetkilisinin "ABD Filistin sorununu çözsün, bütün Arap ülkeleri onunla birleşir"dediğini ileri sürmektedir. 

Carter yönetimi, kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri nedeniyle Filistin konusunda belirleyici adımlar atamamaktadır. Ama ABD eninde sonunda bu yola girecektir. Afganistan'ın işgali, şimdi İran ve Pakistan'a yönelen işgal tehditi, bölge ülkeleriyle ABD arasın- 


daki çelişmelerin çözülmesi için objektif bir 


temel yaratmıştır. 


İlk kez bir İsrail gazetesi Mısır'da satıldı 


ŞAM 


Mısır ve Israil'den gelen haberlere göre, Mısır' da İsrail, İsrail'de de Mısır gazeteleri satılmaya başladı. İsrail Devletinin kurulmasından beri ilk kez İsrail'de basılan "'Jerusalem Post" gazete Mısır'daki gazete bayilerinde görüldü, 


Öte yandan, Mısır ile İsrail arasındaki Camp David Anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerinin oluşturduğu "Red Cephesi”, Suriye'nin başkenti Şam'da biraraya geldi. 
Toplantıda, Libya-Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki anlaşmazlığın da ele alınılacağı bildiriliyor. 


OPEC, gelişmekte olan ülkelere kredi veriyor 


VİYANA 


Viyana'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) merkezinden yapılan açıklamaya göre, OPEC özel fonu, gelişmekte olan ülkelere 30 
milyon dolar kredi vermeyi kararlıştırdı. 


Özel fondan Pakistan, Sudan ve Somali'ye kalkınma projeleri için kredi verilecek. Angola'ya da, Zambiya ve Zaire'nin de yararlanacağı bir demiryolu hattının yapımı için 


3 milyon dolar kredi sag - 
lanacak 
Özel fon, Moris Adasına ve iki yıl önce bağımsızlığına kavuşan Pasifik adası Samoa'ya da 'yardam edecek 
———---—.- 
KAYIP—Nüfus  Hüyiyet cüzdanımı kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
MUSTAFA YENER 
KAYIP— Nüfus hüviyet o cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
AHMET SARIKAYA 


Gülav Göktürk 
Tekel direnişi 


Tekel'de bir aya yakın süredir devam eden direniş epey zamandır çıkmaz bir noktaya girmiş durumda. 

Öyle bir çıkmaz ki bugün Cevizli've üslenen 


rek, işçileri ölümle, tehdit ederek sürdürebiliyorlar. İlk başlarda belli bir kitle desteğini alan mücadele; şimdi sadece tehdit ve zorbalıkla ve ancak yarı yarıya ayakta tutulabiliyor. 27 gündür, ne için direndiğini, sonunda ne alabileceğini, bu direnişte kimin hangi niyetlerine alet edildiğini bile anlayamayan binlerce işçi artık bu sonu belirsiz yoldan dönmek, işbaşı yapmak istiyor. Zotbalıkla sürdürülen bu direnişin bu şekilde daha uzun süre devam edemeyeceği de açıkça görülüyor. 

Direniş nereden başladı, bu noktaya nasıl geldi, kim tarafından getirildi? Olayların gelişimine bir bakalım: 

Önce, Cibali'de bir işyeri temsilcisinin öldürülmesini protesto ediyoruz dendi. Güzel, diyecek bir şey yok. Protesto direnişi kaç gün olur? 
Ya bir ya da iki gün. Ardından, "DİSK karar aldı, Maraş katliamını protesto ediyoruz" dendi. 
O da güzel. Üst örgütün kararı vardır. Sınır larını iyi tayin etmek kaydıyla, Maraş'ı protesto için direnişi bir gün daha uzatmak makul karşılanabilir. Peki ama sonra? Sonra bitirmek gerekmez mi? 

Ama Gıda-İş böyle yapmadı. Maraş'tan sonra baktık, Tekellerdeki oekonomik-sosyal sorunlara ilişkin birtakım talepler öne sürülüp direnişe devam edildi. "Tek Gıda-İş ara sözleşmeyi imzalamadan işbaşı yapılmayacak” dendi. Derken, bundan birkaç gün önce, direniş yarı yarıya sona erdiği bir zamanda, bazı gaze- 


í g «câ gore yepyeni dir taleple 

ortaya çıkıldı. Bu arada işe yerleştirilen MHP' 

lilerin atılması şartı getirildi. Ve bugüne kadar gelindi. 

Bütün bu talep kargaşasının ve hengame nin ardında, herkesin kendine göre bir hesabı- nın yattığı, çeşitli güçlerin işçileri bu'hesaplara alet etmeye çalıştığı besbelliydi. 

Bu hesaplar nelerdir? 

Gıda-İş'in koruyucu kanatları altında faaliyet gösteren Kurtuluş grubunun hesabı açıktı. 
Onlar için önemli tek şey, Tekel işçilerinin direnişe sokulması, bu diretlişin MC'ye karşı bir direnişe dönüştürülmesi, işçi sınıfı içinde kargaşa ve gerginliğin artırılması idi. Direniş meşru bir zemindeymiş, değilmiş, başarı ihtimali azmış, çokmuş, ardından kıyım gelebilirmiş, bütün bunlar umurlarında bile değildi. dat- ta onlara göre keşke sıkıyönetim kırmaya kalk- sa da işçiyle karşı karşıya gelse, daha da iyi olurdu, "Çelişmeler keskinleşir", "İşçi sınıfı hakim sınıfların baskı gücünü daha açık olarak görürdü., 

Gıda-İş yöneticilerinin hesapları ise daha başkaydı. Onlar büyük ölçüde kendileri dışında başlayan bu direnişi bazı sendikal hesapları için kullanmaya kalkıştılar. Tek Gıda-İş'in 22 aydır imzalamadığı sözleşmeyi imzalatmayı başarırlarsa rakiplerini zayıflatacaklarını ve işyeri yetkisi için güç toplayacaklarını düşündüler. Zaten siyasi olarak da pek içli-dışl oldukları Kurtuluş grubu ile tamamen uzlaşıp onların zorbalık uygulamalarına destek oldular. 

Bu arada direnişin bu şekilde çıkmaz bir noktaya sürüklenmesinden yarar uman bir güç de Bakanlık ve Tekel Genel Müdürlüğü idi. Tekellerde geniş çaplı bir tensikat için elinde liste fırsat kollayan Bakanlık için, hedefi, sınırı belirsiz, böyle bir direniş gerçekten bulunmaz bir fırsattı, Nitekim, Bakanlıktaki ve Tekel Genel Müdürlüğündeki bazı güçlerin, direnişin bu Şekilde uzamasından yana oldukları direniş sırasındaki yangwa körükle giden tutumlarından da belli oluyordu. Rıdvan Metal gibi tescilli bir işçi düşmafmn tam da direniş sırasında yeniden müdürlüğe atanması, üzerinde biraz düşür nülmesi gereken bir olaydı. 

İşte ayrı ayrı yapılan bütün bu hesapların, direnişin devamı konusunda birbirine denk düşmesi sonucu Tekel işçileri bir aya yakın bir süredir uzayan bir maceraya itildi. 

Bugün varılan noktada, artık, insiyatif Gıda-İş yöneticilerinin elinden tamamen çıkmıştır. 
İşçiler, karşılarında çıkış yolu gösterecek bir önderlik beklerken, Gıda-İş yöneticilerinin kendileri de ne yapacaklarını, bu işi nasıl sonuçlandıracaklarını bilememektedirler. "Peki ama bu direniş ne zamana kadar sürecek, nasıl bitirilecek" diye sorduğumuz Gıda-İş yöneticileri ne acıdır ki, "Vallahi biz de bilmiyoruz" diye cevap vermektedirler. 

Açıkça ortada olan şudur ki, Tekel direnişi- nin bu noktaya gelmesinin baş sorumlusu, Gi- da-İş'in”“yöneticileridir. Dar sendikal çıkarlar uğruna, sahte solun karanlık niyetlerine destek olan, karşı cephenin gücünü, taktiklerini ys. 
yi hesaplamaksızın işçinin hedefi sınırı belirsiz bir direnişe sürüklenmesine sebep olan Gıda-İş yöneticilerinin bu sorumluluğun altından kalkmasi kolay olmayacaktır. 

Bugün ne yapılması gerektiği sorusuna gelince... Gelinen bu noktada Gıda-İş yöneticilerinin yapmaları gereken tek doğru şey, hiç değilse şimdi Tekel işçilerine bir parça olsun kulak vermektir. Tekel işçilerinin meselesi, yeni yeni taleplerle ortaya çıkmak ve direnişi uzatmak değildir. Bugün işçilerin tek meselesi, işgüvenliği içinde tezgahlarının başına dönmek haline gelmiştir. Sendikanın bu noktadan sonra işçiye yapabileceği tek hizmet, işgüvenliğini sağlayacak ve kıyımları önleyecek bir tarzda işbaşı yapılmasını sağlamak, bunun için maktır. 

Gıda-İş hâlâ yeni taiepler peşinde oyalanır ve bu görevi de yerine getirmezse, o zaman işçiler için kendi göbeklerini kendileri kesmekten başka yol kalmayacaktır. 


Kurtuluşçular direnişi ancak yolbaşlarını kese-' 


İzmir Belediye işçileri özellikle p 


aralarını alamamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl içinde çeşitli defalar grev 


ve direnişe gittiler. 400 bin liralık alacakları ödenmezse 9 bin işçi yeniden greve gidecek. Resimde geçen yıl İzmir Belediyesinde yapılan grev görülüyor. 


İşçilerin Belediyeden 400 milyon lira alacakları var” 


Alyanak, izmir Belediyesinde 
9 bin işçinin greve 
çıkmasını destekliyor 


bulduğunu belirtiyor. 


Çalışma Bakanı Erdemir: 


“Asgari ücret vergi 


dışı 


ANKARA (THA) Ca 

Çalışma Bakanı Cavit Erdemir asgari ücreti vergi dışı bırakacak olan yasa tasarısı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere oldu- 


ğunu açıkladı. 
Türk 


nuşma yapan Cavit Erdemir, hazırlanan mın önümüzdeki lerde parlamentoya 

bildirdi. 


SENDİKAL FAALİYET VE ANAYASA ÇİZGİSİ 
Ankara Devlet Su İşleri Salo- 


nunda düzenlenen Genel yaptığı 


nerek şöyle dedi: 

“Sendikal faaliyet adı altında Anayasa dışına çıkan sendikalar Anayasa çizgisine getirilecek ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.” 

Konuşmasında anarşi konusuna da değinen bakan, anarşi tehlikesinin mutlaka önleneceğini ve “Anarşi yangınının milli şuur içinde milletçe söndürüleceğini” o sözlerine ekledi. ` 


Bes-İş, 36 
belediyede toplusözleşme hazırlığı yapıyor 

İZMİR (THA) 
Türk-İş'e bağlı Bes-İş 


Sendikasının bu yıl içinde 36 belediyede top- 


lusözleşme “yapacağı açıklandı. 

, Bes-İş Sendikası 
İcra Kurulu 1-7afından 


yapılan açıkla aya göre sendikanın örgütlü olduğu 36 belediyede 5 bine yakın üyesi bulunuyor. 
Toplusözleşme taslağını hazırlamaya çalışan sendika, işçilerin taleplerini tespit etmek için bütün işyerlerine anket sorulerı gönderdi. 


İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, elinde para olmaması nedeniyle işçilerin greve gitmesini haklı 


Harb-İş Sendikasının 4; Genel Kurul toplantısında bir ko- 


sunulacağını 


konuşmada Çalışma Bakanı, sendikal faaliyetlere de deği- 


İŞÇİ SERVİSİ 

İzmir (Belediyesinde çalışan 9 bin işçi, toplam 
400 milyon lirayı bulan 
alacakları için greve hazırlanırken, Belediye Başkanı İhsan Alyanak "Bu parayı ödemeye olanağım yok. Grev kararı alınırsa bende desteklerim” dedi. Öte yandan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından şu anda 7 belediyede uygulanmakta olan grevlerin 


bırakılacak” 


gün- 


Kurulda 


Çalışma Bakanı Cavit Erdemir 


Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hepbir: 


"Savunma gücümüz artırılmalıdır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Sosyal (o Demokrat-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya: Hepbir, Afganistan'ın Rusya tarafından işgalinden sonra ülkemize yönelebilecek bir saldırıya karşı savunma gücümüzün artırılmasını istedi. 

Konfederasyonun Genel Merkezi tarafından basına yapılan açıklamada, anarşiye karşı ortak bir cephe kurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada bu yolla sıkıyönetimin bir an önce kaldırılması ve askerlerin kışlalarına dönmelerinin sağlanması görüşüne yer verildi. 

Öte yandan Özgür Tüm Gıda-İş ve Ekmek-İş Sendikalarının Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonuna katıldıkları açıklandı. 


YSE Bursa İl Müdürlüğünden 
97 işçi çıkarıldı 


BURSA (THA) 

YSE Bursa İl Müdürlüğünde çalışan 97 işçinin iş akitlerinin feshedilerek işten çıkarıldıkları bildiriliyor. 

97 işçinin işten çıkarılması , üzerine bir açıklama 
yapan Türk-İş'e bağlı YSE-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Hikmet Afacan, 97 işçinin açlığa ve sefalete itildiğini belirterek şöyle dedi: 

“Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile sendikamız arasında 5 Kasım 1979 günü toplusözleşme imzalanmıştır. Fakat sözleşmeye rağmen ücretlerimiz, ikramiyelerimiz ve toplusözleşmede. doğan tüm haklarımız ödenmemiş olup, sözleşmenin uygulanmasında da yasa tanımaz bir tavır alınmıştır." 

Afacan ayrıca, Köyişleri Bakanının yetkisiz Köy YSE-İş Sendikasını kayırmasını da kınayarak "Biz işçiler üzerinde oynanan bu oyunlar ne ilktir ne son olacaktır. Mücadelemiz sürecektir " dedi, 


Te Genel-iş Ege Bölgesi Merkez Şube Başkanı, ” İşçilerin sabrı tükendi, huzursuzluk büyüyor” dedi 


önümüzdeki günlerde yaygınlık kazanması bekleniyor. 


Genel-İş Ege Bölgesi Merkez Şube Başkanı 
Zeki Merdol, grev hazırlıkları ile ilgili olarak bir açıklama yaparak, grev hazırlıklarının Genel Merkez tarafından sürdürüldüğünü söyledi ve şöyle dedi: 

“Işçinin sabrı tükendi. 
Huzursuzluk büyüyor. İşçiye sakin olmasını söylüyoruz ama daha ne kadar tahammül gösterebilir bilmiyoruz. Direniş yapınca mahkemeden yasal olmadığına dair kağıt çıkartılıyor. Greve giden yollar ise gerekirse tıkanabiliyor. Ama biz kararlıyız. Memuruna açıktan ikişer maaş ikramiye bulan Başkan, işçimizin hakkını vermelidir. " 


Öte yandan "Grev kararı alınırsa ben de desteklerim" diyen İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak, belediye bütçesinin günde 7 milyon lira açık verdiğini belirterek şöyle dedi; 

“Şimdi benim bu 


açığı kapamam ve işçinin biriken haklarını ödemek 


için çeşitli kaynaklar bulmam gerek. Ancak bilindiği gibi, Belediye 


Gelirleri Yasası veto edildikten başka, belediyelerin kredi imkanları kısıtlanmış durumdadır. İşçimize toplusözleşme farkları ile aralık ve ocak ayı maaşlarının bir kısmını 


ödeyemedik. 
“Son ümidimiz 
ESHOT hizmetlerine 


yaptığımız zamdı. Bunların içinde yalnızca suya yapılan zam vilayetin onayı alınarak yürürlüğe girdi. Elektrik, havagazı ve ulaşım hizmetleri için alınan zam kararının ise Bakanlıkça onaylanması gerekli. Ancak iki aydır bu kararımızı incelemeye devam ediyor. 
Elim'kolum bağlı. Yapacak bir şeyimiz yok. 
Arsalarımızı bile satışa çıkardık." 

Bu arada DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasının 
7 belediyede uygulamak- 
ta olduğu grevler ise devam ediyor. Genel-İş şu anda Geyve, Elbistan, İsparta, Tuzla, Marmaris, Çerkeş ve Diyarbakır belediyelerinde grevde bulunuyor. Genel-İş'in önümüzdeki günlerde diğer belediyelerde de greve gideceği belirtiliyor, 

Hatırlanacağı gibi Genel-İş, işçilerin belediyelerden alacaklarının 


ödenmemesi halinde Türkiye çapında belediyelerde greve gitme 


kararı almıştı. Genel-İş in bu kararı DİSK Yü. 
rütme Kurulu tarafından da benimsenmişti. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Atabay Ilaç Fabrikasına ait ithal mah ilaçları gümrükten çektirdikleri iddiasıyla toplu kaçakçılık suçundan yargılanan Şakir Eczacıbaşı, Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Satınalma Müdürü Saffet Özbay ve 10 kişinin duruşmalarına dün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi, 
Duruşmada, Mehmet 
Tecer, İzak Levi ve Ya- 
'sef Çakan serbest bırakıldı. Böylece davadaki tutuklu sayısı 5'e inmiş oldu. Dün serbest bırakı- 


lanların avukatları, tahliye isteklerine gerekçe olarak 


"Sanıkların, bazı faturaların sahte olduğunu bildiklerini, ancak malın faturasının sahte olmasının, o malın kaçak olduğuna delalet etmeyeceğini" gösterdiler. Avnı gerekçeyle öne sürülen tahliye isteğini geçen duruşmada reddeden mah- 


Akademi Başkanı 
Prof. Dr. 
Orhan Oğuz, 
Marmara 
Üniversitesi tasarısının 


istedi 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 97. kuruluş yıldönümü dün kutlandı. Akademi Başkanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, "Meclisin bir an önce Marmara Ünitversitesi tasarısını kanunlaştırmasını bekliyoruz." de- 


di. 

İstanbul İTİA Başkanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, Akademinin 97. kuruluş yıldönümü nedeniy- 


karşılığı giriliyordu. 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Projesi Emile Gavant adlı bir Fransız mühendis tarafından hazırlanan, altı yılda kazma kürekle 
yapılan ve 17 Ocak 1875 
yılında hizmete giren tünel 105 yılını doldurdu. 


İstanbul'un her geçen gün artan nüfusu karşısında ulaşım sorununun çözümü için yıllardır toplu taşımacılık amacıyla metro asmayol proje etüdleri tartışılırken, emektar tünel 'Taksim-Karaköy arasında milyonlar- 


kanunlaştırılmasını 


Dünyanın üçüncü sırada hulunan ve y Taksim arasındoki tünelimiz 105 yılda sadece larını 500 kuruşa taşıyan tünele ilk hizmete 


@ Gıyabi tutuklu ve iddianamede kaçakçı! olarak geçen Bali Ezgeç' in tahlıve edilen Mehmet Tecer’ in kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı 


keme heyeti, bu duruş” mada tahliye isteğini kabul etti. 

Tahliye edilenlerden, kimya ürünleri üreten bir fabrikanın sahibi olan Mehmet Tecer, müdahil avukatın bir sorusu üzerine halen davada gıyabi tutuklu olan ve duruşma: lara katılmayan Bali Ezgeç'in, kendisinin kayınbiraderi olduğunu kabul etti. Bali Ezgeç, savcının iddianamesinde "Kaçakçılıkla iştigal eden biri ' olarak geçiyor. 

Öte yandan, ibuprofen adlı ilaç hammaddesini gümrükten alıp Eczacıbaşı firmasına götüren ve dün ilk kez mahkemeye gelen Mehmet Mete Damar'ın gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrildi ama uygulanamadı. Çünkü sanık, celse arasında elini kolunu sallaya sallaya kaçtı. Mehmet Mete Damar, dün verdiği ifa- 
«dede, gümrükten aldığı malı Eczacıbaşı İlaç Fabrikasında Saffet Özbay a 


(İstanbul İTİA'nın 97. kuruluş yıldönümü Orhan Oğuz yeni kamulaştırılan Ekonomi Fakültesi ve İşletme Fakültesinin De- 


Eczacıbaşı davasında tutuklular birer, birer tahliye ediliyor 


© Gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrile 


bir sanık. celse ortasında elini kolunu sallaya sallaya kactı 


teslim ettiğini söyledi, ancak daha sonra sözünü © geri alarak malları doğrudan depoya teslim ettiğini öne sürdü. 


HAKKINDAKİ 
İDDİALAR 


Savcı, iddianamesinde, Eczacıbaşı'nın o savunma yaparken söylediği, ibopruten adlı hammadde- nin kaçak olduğunu bilmediğinin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Çün- 


kü bilindiği gibi, ilaç hammaddelerinin ithali ve yurt içinde satılışı 


diğer herhangi mallardan daha sıkı tutuluyor ve belirlenmiş esaslar dahi- 


linde işlem görebiliyor. 
Ayrıca, iboprufen adlı hammadde, savcının da 


iddianamesinde belirttiği gibi, "Alelade şahıslar ve firmalar tarafından satılamıyor ve bu maddenin piyasadaki alıcıları sınır-Ag 


Bunun dışında iddia- 


kanlarına tapuları verirken görülüyor. 


le önceki gün Akademinin Bakırköy'deki yeni binalarında bir basın toplantısı düzenle- 

di. Prof. Dr. Oğuz, toplantıda Bakırköy'ün İncirli semtinde geçen yıl kiralanan ve bu yıl kamulaştırılan üç binanın tapularını İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Ateş Vuran'a, Ekonomi ve Siyasi Bilimler Fakülteleri binalarının tapularını da Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr 


DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ YERALTI TÜNELİ eraltı treni olarak kabul edilen Karaköy- 
1 kez kaza geçirdi. Bugün yolcugirdiği yıllarda bir veya iki para 


ca yolcuyu taşıma görevıni hâlâ sürdürüyor FRANSIZ 
MÜHENDİSİN 
SAYESİNDE 
Fransız mühendisi Emile Gavant tünel'in sadece mühendisi değil, girişimcisi de olmuş, İstanbul'a yaz tatilini -geçirmek üzere gelen Emile Gavant Beyoğlu nda kaldığı otelin penceresinden bakarken binlerce kişinin güçlükle yokuşu çıktıklarını görünce bir yeraltı treni kurmayı planlamış, Genç mühendis 


Vural Savaş'a verdi. 
İstanbul İTİA'nın 97 
yıldan beri onurlu eğitim, öğretim ve araştırmalarını o sürdürdüğünü belirten Akademi Başkanı Prof, Dr. Oğuz, özetle şöyle dedi: "İstanbul Akademisinin 20 bine yakın öğrencisi vardır. Kuruluşumuz 7 fakülte, bir yüksek okul ve 6 enstitü ile Türk eğitira öğretim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulun- 


Gavant projesi için gerekli parayı Fransız hükümetinden istemiş ancak olumlu cevap alamayınca 
İngiliz hükümetinden 250 
bin altın lira almış, Genç mühendis zamanın padişahı Sultan Abdülazizin de gerekli izni vermesinden sonra çılışmalarına başlamış, Yüzlerce isci tutularak 6 Kasım 1869 günü kazma kürekle yapımına başlanan 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki tünelin kazma işi beş yıl sürmüş. 
Ardından bir yıl da inşa- 


öreninde, Akademi Başkanı Prof. ör. 


namede, malların üzerir de İngiltere'nin Boots fiy masının etiketleri olduğ ve Eczacıbaşı Fabrikas nın Satınalma Müdürünü bu malın bu firmadan if hal hakkının yalnıze Atabay firmasına ait o duğunu bilmemesini mümkün olmadığını be lirtiyor. İddianame ayr ca, Satınalma Müdüri nün bu durumu Fabri ka Genel Müdürü olaı Şakir Eczacıbaşı'na i letmemiş olabileceğini de mümkün görmüyor. 


Öte yandan, 25 Ara lık 1979'da yapılan du ruşmada, malları gümrükten alarak Eczacıbaşı firmasına satan Ender Aydemir, Eczacıbaşı firmasının Satınalma Müdürü ile telefonda görüştüğünü ve malların kaçak olduğunu açıkça belirttiğini söylemişti. Satınalma Müdürünün bu bilgiyi de Şakir Eczacıbaşı'na iletmemiş olması mümkün görülmüyor 


| 


İstanbul İTİA'nın 97. 
Kuruluş Yıldönümü kutlandı 


maktadır. 27 Aralık 1977'de Sultanahmet' teki binamızın geçirmiş olduğu yangın felaketi- nin izleri hızla silinmiştir. 

Akademi Başkanı 
Prof. Dr. Oğuz ayrıca, Sultanahmet'teki yanan akademi binasının 
100. kuruluş yıldönümüne kadar restore edileceğini ve burasının Marmara Üniversitesi- nin merkez binası olacağını söyledi. 


Metro, asmayol hala tartışıladursun emektar tünel Taksim-Karaköy arası milyonlarca yolcuyu taşımaya devam ediyor 


Kazma kürekle altı yılda yapılan 


Tünel 105 yaşında 


at işleri süren tünel 17 
Ocak 1875 günü hizmete girmiş,. Tünel başlangıçta halkın tepkisiyle karşılaşmış, İstanbullular yeraltında seyahat etmeyi kabul etmeyince tünelde başlangıçta hayvan araba ve eşya taşınmış, Sakıncası olmadığı görülünce zamanla halkın ilgisini çekmeye başlayan 


tünel'de yolcu taşımacılığı o gittikçe artmış. 
Bugün milyonları Ka- 


raköy'den Galatarasay'a çıkaran tünel ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi. 


17 Ocak 1980 


100, lira, 180 lira oldu!.. 


Tedavüldeki para miktarı rekor düzeye ulaştı ama 


karaborsada 


ePara karaborsasında faiz oranı yüzde 80'e ulaştı 


©Enflasyon oranı yüzde 100 olduğundan 


karaborsa faiz oranının yine de pek yüksek olmadığı söyleniyor 


Bütün mallar gibi paranın da bir fiyatı var. Paranın fiyatına faiz deniyor. 
Bugünlerde paranın resmi fiyatı 24 lira. Yani resmi piyasadan, mesela bankalardan alacağınız 100 lira“ ya yıl sonunda 124 lira ödersiniz. Aynı 100 liranın karaborsa fiyatı ise son günlerde 180 liraya ulaştı. 


Sürekli olarak paraya ihtiyaç duyan iş çevreleri, Başbakan Demirel'in bir zamanlar “Teşkilatlanmamış kredi piyasası" dediği, cümle alemin ise "tefeci" diye bildiği bu karaborsaya sık sık başvurmak zorunda kalıyorlar. 


Gazetelerin küçük ilan sütunlarında şu pervasız ilanlara rastlıyoruz: “100 bin liradan 10 milyon liraya kadar derhal teslim Banker..." ya da "Para ihtiyacınızda yanınızdayız, anında 5 milyon- Tel:...." 


PARA DA MI YOK? 

Gazın, ampülün, yağın neden karaborsaya düştüğü malum: Az üretiliyor, ithal edilemiyor ve tüketim kar-Şlanmıyor, ya da açıkgöz stokçunun deposunda bekliyor. Ama para neden karaborsada? O da mı üretilemiyor? 


Aslında bugün tedavüldeki banknot miktarı rekor seviyede. Son bir ay içinde banknot matbaaları 17 milyon lira daha yeni para bastılar. Böylece 
eldeki toplam para 186 


milyar lirayı aştı. Ama bu kadar para elden ele dolaşıp duruyor. da bir türlü para piyasasına çıkamıyor. 
Devlet yeni bastıği paraları, açıklarını kapatsınlar diye Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) veriyor. KİT'ler işçisine memuruna ödüyor; özel firmalara olan borcuna yatırıyor. İşçi aldığı parayı bakkala aktarıyor. Bakkal toptancıya, toptancı fabrikaya, fabri- ka hammaddeye... Ve bu iş sürüp gidiyor. Kimsenin elinde kullanamadığı beş kuruş kalmıyor. "Bu para şimdi bana fazla. Ne tüketebiliyorum, ne de yatıracak bir yer bulabildim. 
Al sen kullan, yıl sonunda faizimi isterim" diyen çıkmiyor. 


KEÇİ BOYNUZU: 


Ülkemizde üretimi düzenli ve süratli olarak artan tek şey banknot. Ama para kendi başına bir değer taşımaz ki? Karşılığında mal üretemediğin sürece o paranın içi boşalır, pörsür ve işte sonunda böyle keçi boynuzuna döner. 


Şeker fabrikasına "Pancar kalmadı, keçi boynuzu ile idare ediver" dersek ne olur? İşte bugünkü 


ekonomik hayatımızın durumu bundan farklı değil. 

Banknot fabrikasının 


bastığı gıcır gıcır binlikler 


kimsenin derdine derman olamıyor. Ücretli ve maaşlıların tüketimine bile yetmiyor ki, biriktirip bankalara yatırsın, para piyasasına sürsün. İş adamının kasasına giren para ise on dakika bile orada bekleyemeden uçup gidiyor. Ateş pahası hammaddelere, yakıta ve yine karaborsadaki dövize... 


"YİNE DE UCUZMUŞ" 


Enflasyon oranı yüzde 100'e ulaştı. Paranın değeri yani satınalma gücü bir yıl içinde yarı yarıya düşüyor. Karaborsa faiz oranı ise yüzde 80. Yani yüzde 
80 faizle karaborsadan 
aldığın parayı hangi mala yatırsan bir yıl sonra yüzde 
20 kârdasın demektir. 


, İşte bu hesabı yapan iş çevreleri, paranın karaborsa fiyatını yine de pek fazla olmadığını söylüyorlar. Hatta öyle kaçak mallar var ki, yüzde 80 faiz karşılığı aldığın para ile 
bir yıl sonra yüzde 500 
kâr sağlamak mümkün. 


PARANIN DA KARNI 
AÇ 

Para, üretilen malın karşılığıdır. Yani üretimi artırıp onun karnını doyuramazsanıZ, işte böyle sıskalaşır, aç sinekler gibi.dolaşırdurur, bir yerlere konmaz olur. Milyarlarca aç sinek gibi... 


Balıkçılar trolün 


i İLPARI 
BORSA 
ULER! PAZARLAMA 
PARA BORSASI» 
58 86 66 -59 95 76 
5905 10-5528 24 
Tiaa nAn 


ticaret 
663711-674628 


Tel.6637 11 
674628 


"2. “Teşkilat lanmamış kredi piyasası" para 


karaborsacılığını gazetelere ilan verecek kadar açıktan açığa sürdürüyor. 


istanbul” un büyük otellerini de 


klanmasını istiyor 


Balıkçılar Dayanışma Derneğinde düzenlenen basın toplantısında bir balıkçı trolu tanıtarak, kullanılmasının zararlı olduğunu anlattı. 


@ Balıkçılar Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Derler, balıkçıların sosyal güvenceden de yoksun olduklarını belirtti 


İSTANBUL (THA) 

Balıkçılar Dayanışma Derneğinde düzenlenen basın toplantısında balıkçılar trol ve yeldirmenin za; 

rarları üzerinde durarak bu yöntemin yasaklanmasını istediler. 


Balıkçılar Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Derler, balıkçıların sosyal güvenceden yoksun olduklarını da belirterek bu sorunlarına çözüm getirilmesini istedi. Boğazda meydana gelen tanker © yangının Bo gazlardaki çevre kirliliğini yeniden gündeme getirdiğini belirten Derler, deniz emekçilerinin sorunlarına eğilineceği yerde tersine suçlamalara maruz kaldıklarını, ancak dernek çatısı altında seslerini duyur- 


maya çalıştıklarını, buna da ilgililerin kulak vermediğini belirtti. 

Trol ve yeldirme yöntemlerinin kullanılmasının hâlâ önlenemediğini belirten Atilla Derler, su ürünlerinden gerektiği gibi yararlanılamamasına neden olan bu tür yöntemlerin Marmara'da kullanılmasının önlenmesini, yalnızca açık denizlerde kullanılmasını istedi. Derler, bunun sağlanması için ilgili yasanın genişletilip derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak ve ayrıca balıkhanelerde veteriner kontrolünün gerçekleştirilmesini savundu. 

Balıkçılar Dayanışma Derneği Başkanı Derler, tanker yangını nedeniyle balıkçıların uğradıkları maddi zararın kendilerine ödenmesini de istedi. 


etkiledi 
Etap Oteli müdüriyeti "akaryakıt 


yokluğu”ndan etkilenişini müşterilerine üç dilde yazılmış metinle 


duyurdu 
İSTANBUL (AA) 

Yakıt yokluğu İstanbul'daki büyük otelleri de etkiledi. İstanbul'un dünyaca ünlü Sheraton, Hilton, Büyük Tarabya otelleriyle, Etap, Divan, Maçka, Çınar ve Dil- son otellerinde "'yakıt tasarrufuna" uyulduğu için kaloriferlerin gündüz yanmadığı öğrenildi. 

İstanbul'da şimdilik kaloriferlerini yakabilen Carlton Otelinde ise saat 12.00- 17.00 arasında şehir cereyanı kesildiğinde jenaratör kullanıldığı, ancak bu otelin de bu saatler arasında asansörlerini oçalıştıramadığı bildiriliyor. 

ÜÇ DİLDE 
YAPILAN DUYURU 

Öte yandan Etap 
Oteli Müdüriyeti "'akaryakıt yokluğu"'ndan etkilenişini müşterilerine Türkçe, İngilizce ve Fransızca bir metinle şöyle duyurdu: 

"Sayın misafirlerimizin dikkatine: 

Yakıt kısıtlamasın- dan dolayı 09.00- 
18.00 arası devre dişı bırakılan klima sisteminin yanı sıra saat 12.00-18.00 arasında kullanma sıcak suyu da verilemeycektir. 

Bu saatler dışında sıcak su ve klima sistemimiz devrededir. 
Bilgilerinize..." 


edebil 


©Time dergisinin bir askeri darbe, Türkiye” ye yenid 


r 4 

vorumuna göre 
ABD'nin 

en silah ambargosu 


uygulamasına yol açar 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

ABD'nin hükümet çevrelerne yakınlığıyla tanınan Tıme dergisinin son sayısında, Türkiye" de ordunun bir askeri darbeye gönüllü olmadığı, ancak iki büyük parti arasında işbirliğinin gerçekleşmemesi halinde 


ler benzinci önlerinde kuyrukta beklerken, larındaher gelen arabaya koşarak binip işine ne mümkün. Tamamen doğa kanunlarının işli 


buna zorunlu kalabileceği öne sürüldü. 

Türkiye'deki son 1 yıllik gelişmeleri ve ordunun son uyarı mektubunu değerlendiren Tıme dergisi şöyle yazmaktadır: 

“Türkiye'nin o siyasal kutuplaşmasının ve buna bağlı olarak ortaya çı- 


iyiyi 


Tıme dergisinin yorumla ilgili olarak bastığı fotoğraf: “Politikacılara; anarşı 


terör ve böli 


kan anarşinin en büyük nedenlerinden biri eko nomiktir. Türk ekono misi geçen yıl yüzyüze geldiği iflastan, Batılı 
24 ülkenin acil olarak 1,5 
milyar dolar yardımda bulunmaya söz vermele rine rağmen henüz kurtulamadı. C tarihten bu ya na enflasyon neredeyse 


üsler kuyrukta, halk sokakta 


Dolmuşların taksi olarak çalıştığı zamanlar halkın dört gözle beklediği minibüsler de vatandaşlar gibi kuyruğa girdiler. Akaryakıt yokluğundan minibüs- 


lar ve yaşlılara yürümek düşüyor. 


Şehirlerarası otobüs işletmeleri dertli 


Ataş' tan litresi 518 kuruşa 


alınan akaryakıta 850 kuruş nakliye ücreti ödeniyor 


MESUT KONUKÇU 
Fuel-oil yokluğu şehirlerarası otobüs işlet- 


melerinin de çalışmasını etkiledi. Piyasadan mazot bulamayan otobüs işletmeleri, seferlerini durdurmamak için karaborsadan 30-35 liraya mazot almak zorunda kalıyor. 
Ayrıca ATAŞ'tan akaryakıt alanlar ise nakliyesi için bir tankere 
185 bin lira ödüyor: Böylece ATAŞ'tan litresi 
518 kuruşa alınan akaryakıtı İstanbul'a naklettirmek için litresine 850 
kuruş nakliye ücreti ödemek gerekiyor. 


Mazot darlığı konusunda araştırma yaptığımız bazı otobüs işletmelerinden şu sonuçları aldık: 


Antalya Seyahat: "Acımızdan ölüyoruz. Antalya'ya 5 sefer yaparken bire düşürmek zorunda kaldık. Mazot yokluğu ve kış mevsimi dolayısıyla yolcu sayısı da düştü ATAŞ'tan temin ettiğimiz bir tanker mazot için 185 bin lira nakliye ücreti isteniyor. Ne yapacağımızı şaşırdık." 


Kamil Koç: "Pıyasa- da mazot yok. Mecburen karaborsadan 20-25 


liraya alıyoruz. Kimse haliniz nedir diye sormuyor. İzmir'e 10 seter yaparken. 4'e, Ankara'ya 
14 sefer yaparken 5'e 
düşürdük. Bizde olmadı ama, mazotsuzlı ktan yolda kalan ars zünden halk te la çıkmak 


Başak Tu-izm ' 25 11- raya kuraborsıdaw mazot alıyoruz. Arabaiır zamanında kalkmayınca müşteri sıkıştırıyor. Biz de çaresizlikten ortadan kayboluyoruz. Bir varil 


mazot 6-7 bin lira. 


Ergene-Akbulut: "50 arabadan 5 arabaya düşürdük. Çalışan arabalar da bazen gaz koyuyor. 
Bu da 2 sefer yapan arabanın motorunun ve bazı parçalarının bozulmasına yol açıyor. Karaborsa mazot 40 lira. Bir seferde 3 bin liralık mazot koyarsanız, 3 bin beşyüz lira (toplarsınız. 
Az sefer olduğu için arabalar tıklım tıklım doluyor. Hele cuma günleri 40 kişilik arabaya 70- 
80 kişi biniyor." 

Muş-Tur: "Karaborsa mazot 30-35 lira. 4 sefer- den bir sefere düşürdük. 
Mazotun bir an evvel or- 


halk da otobüs, dolmuş durakgitmeye çalışıyor. Ama binmek ediği duraklarda çocuklar, kadın- 


Mazot olursa biz çalışınz.” 

Pamukkale: "Uzun yollara giden s^ferleri mazot yokluğurde:: kaldırmak zorunda *eldık. 
Birçok seferimizi “> azalttık. Bilet firallarımızda bir artma 5ö”konusu değildir.” 

Terminalle'de otobüs bekleyen bazı yolcular aa şunu söylediler: "Perişan oluyoruz kardeşim. 
3-4. saat önceden geliyoruz, ancak gidebiliyoruz. Bu işte şirketlerin de kabahati yok. Onlar da mazot bulamıyor. Ancak karaborsadın alabiliyorlar. Bane da mecburlar, yoksa seferler duraçak. Bu soruna biran 


ülüğü bastırmak için bir uvarı." 


yılda yüzde 100'e ulaştı, işsizlik inatçı bir şekilde yüzde 20 civarında dolaşıyor ve sanayi,petrol ve hammadde yokluğundan yüzde (o 50'den düşük kapasiteyle çalısıyor." 

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözüm aşamasına geldiğini belirten Tıme dergisine göre: 


"Ordu, yeni bir ABD silah ambargosuna da- 


vet edebilecek herhangi bir eylem -bir darbe gibi— girişmekte isteksiz dir," 

Demirel ile. Ecevit ar.sındaki kişisel çekişme- nin bir AP-CHP koalisyonunu şimdiye kadar engellediğini belirten dergi, "Eğer bu tarzda bir işbirliği de sonuçsuz kalırsa, Türk ordusu kendisini kendi hükümet sistemini kurmak zorunda hissedebilir" demektedir 


AP-CHP yakınlaşmasını Antalya AP olumlu karşılarken, CHP il Başkanı karşı çıktı 


ANTALYA (ÖZEL) 
Antalya AP İl örgütü Demirel-Ecevit yakınlaşmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirirken CHP Antalya İl Başkanı bu duruma kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. 

Kendisine AP-CHE, tabanının AP ile hiçbir zaman birleşemeyeceğini belirterek AP-MHP'ye hiçbir zaman tavır almamıştır. Bu nedenle AP ile yapılacak koalisyon ve uzlamaya kesinlikle karşıyam dedi. Acar CHP tabanının her türlü soğuğa yokluğa razı olduğunu belirterek AP'ye karşı sert bir politika izlenmesini de istedi. Hükümetin ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına 


karşı çıkmayan CHP Genel Merkezini de eleştiren Acar bu anlaşmaya karşı çıkılmasını istedi. 
Gazetemize AP-CHP yakınlaşması ile ilgili gö- 


rüşlerini açıklayan AP Antalya İl Sekreteri Selçuk Ay “Bu yakınlaşmasının milli birliğide 


sağlayacağını söyledi ve "AP ve CHP'nin sunduğu maddeler gerçekten Türkiye'yi ileri götürür. Yeterki asgari müştereklerde” birleşelim iki parti yakınlaşırsa anarşi meselesi önemli ölçüde hallolur. Su bulandıkça oyun daha çok oluyor. Ama su durulur- sa herşey açığa çıkar. 
AP-CHP yakınlaşırsa sağdaki ve soldaki suç örgütleri daha da açığa çıkar.” dedi.” 


taya çıkarılıp, karabor- 


sanın önlenmesi lazım. dır." 


Stokladığı üç ton mazotu karaborsadan satmak isteyen bir benzinci yakalandı 


ANKARA (THA) 

Ankara'da belediye mazotsuzluktan araçlarının çalışamadığını bildirirken, bir benzinci sakladığı 3 ton mazotu karaborsadan satmak isterken yakalandı. 

Ankara-Samsun yolu 20. kilometrede bir benzinci dükkanında stokladığı mazotun varilini resmi fiyatı 
1800 lira yerine 3500 liradan satarken bir müşterinin 
ihbarı üzerine suçüstü yakalandı. İhbar sonucu yakalanan benzinci Celal Odabaşı'nın işyerinde yapılan arama sonucunda ayrıca alış-veriş yetki belgesi olmayan 
995 Alman markı, 650 Amerikan doları ele geçirildi. 
Odabaşı, yapılan sorgulaması sonucu stokçuluk ve karaborsacılık ile döviz kaçakçılığı suçlarından tutuklandı. 

BELEDİYE ARAÇLARI MAZOT BULURSA 

SEFERE ÇIKIYOR 

Belediye araçlarının ise mazot bulduğu zaman sefere çıkabildiği bildirildi. 

Belediye yetkilileri, ellerinden geldiğince belediye hizmetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Mazot bularak servise çıkarabildiğimiz araçlar ise donmakta, ve çalışamaz hale gelmektedir. Araçların donmasını engellemek için sabaha kadar çalıştırmak yoluna gidiyoruz. Bu da mazot israfına yol açıyor. Bu da hizmetleri aksatıyor" dediler. 


önce çözüm bulunmalı- 


ISTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1.8.1976 tarihinden önce yapılmış olupta ' karşılanmamış bulynan bütün telefon müra- 
'caatlarından, bilahare tesis ücretine mahsur 'edilmek üzere kayıt, keşif ve Genel İdare Hizmetleri karşılığı alınmakta olan 400 TL.nin 
PTT Merkez ve Şubelerine yatırma süresi 30 
Haziran 1980 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

Bu ücreti, belirtilen süre içerisinde PTT Merkez veya Şubelere Posta havalesiyle yatiranların istekleri, kategorilerine ve ilk tesis müracaat tarihlerine göre yatırmamış olanlardan önce, karşılanmak üzere sıraya alınacaktır. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 

Basın: 10436 - 0062 


Güven 1.A. Sigorta Şirkeu Ortaklarının 1979 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 


Şirketimizin 1979 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemde yazılı hususları 
müzakere ederek, karara bağlanmak üzere 28 
Mart 1980 günü saat 15.00'te İstanbul'da Karaköy'de Bankalar (Okcumusa) Caddesinde Genel Müdürlük Hizmet Binası 6. kat toplantı salonunda yapılacaktır; 

Toplantıya iştirak edecek ortakların toplantı tarihinden bir hafta evveline kadar maliki bulundukları hisse senetlerini Şirketimiz merkezine ibraz ederek giriş kartları almaları rica ve 
1979 yılına ait bilanço, Kâr ve Zarar hesapları 
ile Yıllık Raporları Şirketimiz merkezinde toplantıdan 15 gün evvelki tarihten itibaren Sayın 


Ortakların tetkikine amade tutulduğu ilan olunur, 


GÜNDEM: 

1— 1979 yılına ait Yönetim Kurulu ve Murakıplar Raporu ile Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, onanması ve Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile murakıpların ibraları. 

2— 1979 yılı Safi Kârının dağıtılması hakkında karar ittihazı ve dağıtım tarihinin tespiti. 

3— Müddetleri biten 3 murakıbın yerine yeniden seçim yapılması, 

4— Murakıpların aylık ücretlerinin tayin ve tespiti. 

Basın: 10422 - 0061 


Dergiler...Olaylar sörüşler...Dergiler...Olaylar... 


Forma skandalı konusunda kamuoyu demeçlerle uyutuluyor 


"Bir 


ESKi HAKEMLERDEN TARIK ÖZERENGİN: 


«Profesyonellik, futholumuzu 


İslamcı dergiler, Rusya'ya karşı AAN 


eski Başkanı Sayarı: 


> 


> 


de Afganistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesine şiddetle tepki gösterdiler. Bu dergilerde yer alan yazı ve çağrılarda, Af- 


Geçen hafta yayınlanan İslami Hareket,Hicret gibi dergiler ganistan'da Rusya'ya karşı çarpışan direnişçi güçlerin yanında | | 


şiddetle tepki gösterdi 


yolunda" birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak 


ri sever” (Sat/4) 


AFGANİSTAN İSLÂM DEVLETİ İÇİN 


Í! 


Terörist ve katiller cirit atarken 


olmak gerekuğı irade ediliyor. Hicret gazetesi, hükümetin Afganistan'ın yeni rejimiyle ilişkilerini kesmesini isterken, İslami Hareket de T'irkiye'deki taraftarlarından, Afgan gerillaları için yiyecek, siyecek ve para yardımı yapmalarını istiyor. 


Gün 
Afganistan'a ağıt yakmak günü değil... 


GÜN 


SOVYET 
EMPERYALİZMİNİ CEZALANDIRMA 

GÜNÜDÜR 


TSİP yayın organı Gerçek, Afganistan” ın işgalini vargücüyle savundu 


Gerçek Dergisinde "Afganistan Devrimi ilerliyor" başlığıyla uzun bir yazı yazılmış ve "karşı devrim elini kolunu sallayarak Afganistan'da cirit atarken... 
SSCB birliklerinin ülkeye gelmesini 'müdahale veya işgal' diye nitele- 


mek denmiş 
Yazıda Tařaki'nin, Amin'in ve Karmel'in "parti içi anlaşmazlıklar yüzünden birbirini devirdiğini bunların. birer iç sorun olduğunu mantıki bir biçimde açıkladıktan sonra, Rus- 


ikiyüzlülük tür" 


ya'yı Amin'in bizzat kendisinin çağırdığını, nasıl olup da Rusya'nın Amin'e karşı darbe yapacağını sormuş. Bunların hepsini emperyalist faşist -Maoist yalanlar olduğunu yazmış ve dünyada: Rusya'ya direnmek isteyen güçleri 


Hararetli bir işgal savunucusu 


pes Aynı dergide Hüşeyin Hasançebi imzasıyla yayınlanan yazı İse daha’ 

iprádebi ve daha bir'telitli Sovyet işgalini alkışladığını daha bit gururla 

(© açıklıyor ve şunları söylüyor: 

“Dünya gericiliği sosyal ve siyasal olayları kendi mantığı ve literatürü 

kapsamında tarlışmayı başarıyor. Kuyruğu havada küçük burjuvayı ve 

milliyetçiliğin yedi rengini, kendi üslup ve mantığı içine çekmeyi de beceriyor, Böylece ortayı blok bir siyasi tutum çıkıyor. 

` e Bağımsızlığın mı? Bu eski bir türküdür, onlar için ve yeni bir yalan. 

Bağımsızlığın kendileri için ölüm olduğunu bizden iyi bilirler, Ve yine 

onlar. bizim kadar bilirler ki, bağımsızlık emekçi sınıfın yararıdır 


Kapitalizmin karanlık dehliz! 


rinde solumaya alışkın burjuva gerici- 


liği, haritasınu bile lütfen dahil ettiği feodal Afganistan'ı, bu halkın önüne kurluluş süreci çıktığından beri kendisinin müttefiki ilan ediyor. 
Nefesini dolara boroM olan bu hainlik, nerede sosyalizmi görse aerosola tutulmuş haşaral gibi soluksuz kalıyor. 

‘Gerici taifesi daha bir süre Afgan sakızı ile dişlerini temizlemeye de 


vam edecek 


Güveni sars edecek, Bunun için gerek 


a bile, patronunu yardıma çağırmaya devam irse asker postallarının arkasına saklanacak. 


Ama bir süre sonra, o da korkusuna, yani bizim güvencemize yakalana- 


gak 


“Bağırmak ve susmak onun akıhetidir “ 


“Sosyalist İktidar” dergisinde Demirtaş Ceyhun “Devrimci Edebiyat” üzerine görüşlerini yazıyor: 


«Parti Edebiyatı» kavramı nedir? 
Jdanov’ un anlayışı hangi koşulların ürünüdür? 


de tehdit ederek yazıyı şöyle bitirmiş: "Bu olay, ABD emperyalizminin istediği gibi at koşturamâyacağını tüm uluslararası gericiliğe öğretmesi bakımından da önem taşımaktadır." 


MUMCU GERİCİ 
SAFTAYMIŞ! 
Gerçek'te, Uğur 
Mumcu da Cumhuriyet teki Afganisian'la ilgili şıyazısından dolayı "emperyalizmin değirmeni- ne su taşımakla" suçlanıyor. Bu yazıdan bazı pasajlar söyle: 


“Geçen haftr Cumhuriyet'te Uğur Mumcu' 
nun fevkalade 'teorik', felsefi' /tez'sel bir yazısı yayınlandı, Ne varki 
Bay Mumcu yazıyı Sosyalist Devrim Partisinin tabanını kazanmak için mi, son günlerde birden keşfettiği yada yeniden hatırladığı bazı 'bilimsel gerçekler'den okuyucularını yoksun bırakmamak için mi, yoksa Tercüman'ın patroniçesi Nazlı Hanım'la mütarekeye hazır olduğunu ilan etmek için mi yazmıştı, orası pek belli olmadı. 

Dünya çupında, sosyalist ve ilerici güçlerle emperyalist gerici güçler arasındaki savaşta tarı,” kalamazsınız, 


Bay Mumcu. Bunu siz de bilirsiniz ama, Afganistan olayında yaptığınız budur, başka bir şey değil, 

Yalnız Afganistan'da değil, dünyanın her bir yanında, nerde ilericiler ve demokratlarla gerici faşist güçler arasında çarpışma varsa orda ilericiler ve demokratların safın- da olmanız gerekir. Bay Mumcu, Bunü"siz de söylersiniz ama, Afyanistan olayında tuttuğunuz saf o saf değil, Bay Mumcu! Öyle olsaydı, emperyalizmin ve gerici güçlerin kıstırıp boğmaya çalıştıkları ilerici Afgahiştan * srejimine (hem de uluslararası normlara uygun anlaşmalar o uyarınca) yardıma koşarak enternasyonalist görevini yerine getirönleri "işgalci" onlardan yardım isteyenleri de ©uislingler (yani faşizm işbirlikçileri) diye karalamazdınız. Üstelik bunun sözümona gerekçesi olarak, "proletarya enternasyonalizmi" denilen 

i "hava" olduğu 

Ö ne (uluslarası burjuva ideolojisi- nin bu en karanlık ve maksatlı görüşüne) böy lesine yürekten katılmazdınız, Bav Mumcu. 


Yeni Forum dergisinde 


vakit geçirilmemesi gere- 


Sosyalist İktidar dergisinin ocak ayı sayısında Demirtaş Ceyhun'un "Edebiyat ve Devrimci Edebiyat üzerine”adlı bir yazısı yeralıyor. Yazı özellikle Lenin'in Parti Edebiyatı konusunda 1905'lerde yazdığı bir yazının. çeşitli çevrelerde değişik şekiller- de yorumlanması zerinde duruyor. 

Lenin'in bu yazısında geçen ""Kahrolsun partisiz edebiyatçılar, Kahrolsun edebiyatın üstün insanları. Edebiyat sosyaldemokrat mekanizmada küçük bir çark ve küçük bir vida olmalıdır" cümlelerinin bir çok kuramcı » ve eleştirmen tarafından örnek gösterildiğini ve bunun Jdanov'un 
1947 yıllarında yazdığı "Edebiyatın eğitici 
rolünü * vurgulayan raporundaki anlaşıyla birlikte ele alınarak yorumlandığını belirten Ceyhun şöyle diyor: 

“İlginçtir, bu konudaki tartışmalar, özellikle anti-marksistlerce, bizce bilinçli bir biçimde, 'devrimci edebiyat-proleter edebiyat' kavramı üzerinde değil de, israrla bu kavramın sosyalizmi kurma evecenliği ve heyecanı içindeki Sovyet uygulaması sırasında yapılmış yorumlar üzerinde Yoğunlaştırılmıştır. Görüldüğü gibi gösterdikleri tek kanıt, ya sosyalizmin kurulma savaşı yıllarındaki 1934 kongresi konuş Malasıdır, ya da faşist savaşın yaralarini sarma dönemindeki bir heyecanın sömürülmesi şeklindedir. 

Bu dönemdeki Sovyet edebiyatının, 
19. yüzyıl Rus edebiyatına oranla daha düşük bir düzeyde oluşu da, bu anti-Marksist eleştirilere, kaçınılmaz bir biçimde göreli bir haklılık kazandırılmış gibi görünmüştür. 

Acabâ gerçekten büvük usta Lenin, 'parti edebiyati" kavramıyla, edebiyatı 'Sosyal-demokrat mekanizmada bir küçük Çark, bir küçük vida' durumuna mı sokmak istemiştir? Parti edebiyatı kavramıyla eleştiriyi ortadan kaldırıp, sansürü mü (anti-marksist eleştirmenlerin altını çize Çize belirttikleri gibi) edebiyat için en geçerli ilke haline getirmeye çalışmıştır?" 

Ceyhun daha sonra bu konuda şunları söylüyor. 

"Bizce Lenin usta bu yazısıyla, yarınki Sovyet edebiyatının ilkelerini saptamaya çalışmaktan çok, o dönem Rus edebiyatının ve yazarlarının 1917 Devriminin ön çalışmalarına o katılmalarını o sağlamayı amaçlamaktadır. Çünkü Lenin de, 'Ed biyatin mekanik bir eşitlemeye, tek düze liğe, çoğunluğun azınlık üzerinde egemenliğine yatkın olmadığını , edebiyatta 'kişisel önceliğe (insiyatife) bireysel eğilimleie, düşünceye ve hayalgücüne, biçim ve 


içeriğe çok daha geniş yer ayırmak gerektiğine' yurekten inandığını gene aynı yazısında belirtmektedir." 

Daha sonra Ceyhun Lenin in anlayışı- nin Jdanov tarafından yorumlanış şeklini Idanov'dan alıntılar yaparak şu şekilde eleştiriyor: 


"Örneğin, Lenin'in 'Bütün bunlar bir işçi partisi çalışmalarının içinde edebiyat kesiminin diğer çalışma bölümleriyle mekanik bir biçimde aynı tutulamayacağını gösterir' demesine karşın, edebiyat parti ilişkisini bir parti sansürü haline dönüştüren girişimlere karşı başkaldıran yazarlari suçlarken Jdanov şöyle demektedir. 
"Bazıları Merkez Kömitesinin edebiyat konusunda böylesine sert tedbirler almasını garip bulmaktadırlar. Bu bizim alışkın olduğumuz şey değildir. Sanayi üretiminde hatalar yapıldığında, tüketim maddelerinin üretim Programında aksama olduğunda, ya da kereste ikmalinin planlanan hedefin gerisinde kalmasında insanların açık eleştiriye tabi tutulması doğal karşılanmaktadır. Ama insan ruhunun etkilenmesi, gençlerin yetiştirilmesi konusunda hata yapıldığında buna göz yumulmaktadır. Oysa bu, bir üretim programının gerçekleştirilmemesinden, ya da bir üretim görevinin yerine getirilememesinden daha önemli değil midir?' Yani Jdanov'a göre, kereste ik-Mali işi ile edebiyat, mekanik bir biçimde aynı tutulmalıdır. Yaratıcılığın bir ayrıcalığı yoktur. Dolayısıyla da dergi ve gazetelerin sorumlu yayın müdürleri, Hükümet veya Parti Merkez Komitesi üyeleri kadar siyasetle uğraşmalılar ve onlarla kuvvetli bir işbirliği içinde 'sansürcülük görevini üstlenmelidirler, Ve eleştiri, tek boyuta indirgenmelidir." 

Ceyhun daha sonra edebiyatın Jdanov tarafından sadece bir eğitim aracı gibi görülmesini de eleştiriyor ve Lenin'in sözlerinin 1905'in özel koşulları içinde yorumlanması gerektiğini söyleyerek "Kısacası gerek kırsal kesim emekçilerinin eğitilmesinde gerekse karşı devrimci girişimlere bir ideolojik Silah olarak çıkarlimasında edebiyatın nitelik değiştirmesi dahi bizce hoş görülmektedir” diyor 

Lenin'in sözünü ettiği 'Parti Edebiyati kavramının 1905 koşulları ve sosyalizmin kuruluş aşamasındaki sanatsal uygulama ve tartışmalara bakılarak ele alınmaması gerektiğini savunan Demirtaş Ceyhun bu kavramın asıl uygulama aşaması- nın bugünden sonraki Sovyet edebiyat! 
olacağını öne sürüyor. 


“IMF önerileriy 


Hükümet Yetkilileriyle geçtiğimiz haftalarda IMF uzmanları arasında sürdürülen görüsmelerin KİT mal ve hizmetlerine zam, katlı kur sisteminden vazgeçme, devalüasyon , konularında geçtiğini ve anlaşma olduğunu belirten Yeni Forum, şöyle diyor: 

"Çimento ve yağ fiyatlarınazam yapıldığını biliyo- 


ruz, fakat kafi değildir. KİT'lerin tahmini zararı 162 
milyar liradır, 1980 bütçesinde halen 100 milyar civarında gelir kaynağı bulmak lazımdır. Bu bakımdan şeker, et, suni gübre, kömür, demir-çelik akaryakıt fiyatlanna demir vedenizyolları fiyatlarına zam kaçmılmaz- 


dır." 


“İktisadi açıdan zamların enflasyonu körükleyeceği iddia edilebilir. Bu iki sebepten olabilir kömür,demirçelik, akar-yakıt, gübre gibi ara malları fiyatlarının, deniz ve demir yolları taşımacılığının tarifelerinin arttırılması enflasyonist bekleyişi kamçılar, Ancak bu bekleyişin devam, para arzındaki artışların devamına bağlıdır. Aksi halde istemler gerçekleşemez 

“Halen petrol ve gübre gibi önemli ara mallarının ithalinde prim uygulanmakta ve fiilen katlı kur oluşturulmaktadır. Bu mallara prim uygulanmas halinde fiyatlarıyüzde 30 artacaktır. Özellikle çiftçileri ve genel olarak petrol muştakları kullanan herkesi etkileyeceği için siyasi açıdan arzu edilmeyen bir karar olacaktır. 
Fakat ehveni şer olarak kabul edilerek yapılması la- 


zımdır 


“IMF uzmanları hükümeti devaluasyona ikna etmiş görünüyor. Yapılacak devalüasyon oranı için basit bir kaide önermekteler: 1979 Haziranından bu yana iç fivatlar dış fiyatlardandaha hiziı artmıştır. O halde arada- ki fark bulunmalı ve Türk lirasının değeri o kadar dü- 


sürülmelidir.. 


"Bu reçete iç fiyatların yapılan devalüasyonlardan bağımsız olduğunu varsaymaktadır ve tamamen yanlıştır. Dış ticarete konu olmayan malların, örneğin, köylünün pazara getirdiği mevva ve sebzefiyatlarınınbile, her devalüasyondan sonra artırıldığı görülmektedir. 


O halde deva 


yon fiyat artışlarının sonucu değil se- 


bebidir. Bu yüzden artık Ratıda kaçınılan bir olaydır. 


“Devalüasyon... 


ithal fiyatlarınıartırarak maliyetleri 


artırma yanında, enflasyonist bekleyişi pekiştirecek ticaret yaptığımız ülkelere gelir transferinden başka bir 


işe yaramayacaktır.” 


Eski Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı forma skandalı ile ilgili yaptığı açıklamada "bu olayda yönetmeliklere ters düşülmüştür. Derhal bunun üzerine gidilmelidir, demeçlerle kamuoyunu uyutup 


vakit geçirilmemelidir"' dedi. 


BİR MÜFETTİŞ ALMANYA'YA GİDER Reklam almanın yönetmelikçe yasak olduğunu, bazı kişilerin yanıltılmış olabileceğini, bazılarının da 


bilerek para karşılığında forma getirmiş olabilceğini belirten Sayarı şu açıklamayı yaptı: 

“Tahkikat açılırsa para anna durumu ortaya çıkar. Bir müfettiş gider Almanya'ya bunu inceler veya firmaya yazı yazarak bilgi istenir. Bu formalarla ilgili olarak şu kadar para komisyon verdik diye ortaya çıkar." 


REKLAM SUÇTUR 

"Bizim Oo tüzüğümüze göre futbolcular komisyon adı altında para alamazlar. Hediye kabul edemezler. Hediye kabul etmeleri belli kurallara bağlıdır "'diyen Sayarı Milli- Takım'a reklam almanın yönetmeliklere göre suç olduğunu söyledi. 


Sayarı konuşmasını "Sporculara verilen hediyelerde yüklüymüş. Hatta maçtan önce sahaya çıkmamak gibi bir eğilim belirmiş.Bu formaları giymeden oynamayız gibilerden bir takım şeyler söylemişler kulağımıza kadar geldi. 


Bu olayda yönetmeliklere ters düşülmüştür. 
Vakit geçirilmeden üzerine gidilmelidir. Demeçlerle kamuoyunu uyutup 


kir"' şeklinde bitirdi. 


Futbol Federasyonu Kurulları 


bugün açıklanıyor 


Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim İskeçe Futbol Federasyonu kurullarını bugün açıklıyor 

İskeçe yapacağı basın toplantısında ayrıca Futbol Federasyonunun çalışmaları hakkında da bilgi verecek. 


Avrupa Masa Tenisi 1 
Ligindemücadele eden Milli takımımız Akdeniz Oyunlarında yendiği İtalya ile bu akşam karşı karşıya payor Halen aynı puanla talya ile puan sıralamasında dördüncü sırada bulunan Milli Takımımı., müsabakaya galiviyet ama- 


Tenisi Federasyonu Başka- 


bilgi sahibi olmadıklarını belirterek şunları söylüyor “Sonuç için tahmin yürütmek oldukça zor. Gerçi İtalya'yı Akdeniz Oyunlarında yendik ama bu, rakibimizi yine yeneceğiizi göstermez 

“Saat 16.00'da Anadolu Spor Sitesi Salonunda vaşlayacak karşılaşmad.. Milli Takımımız İtalya karşısına şu sporcularla çıkacak: Va- 
"sil Aleksandiridis, Oktay Çimen, İsmail Hakkı Özçel, Kadriye Poyrazoğlu, Selda Doğan ve Demet Candemir... 


VEFA BASKETBOL 
ŞUBESİNİ YENIDEN 
AÇIYOR 


İSTANBUL 


Vefa kulübü yönetim kurulu 


yaptığı son toplantıda daha önce kapatılmış olan basketbol şu- 


besinin yeniden açılmasına karar 


verdi. Vefa kulübü yöneticilerin- 


den Ahmet Bildirik, konu ile il- 


gili bir açıklama yaparak yeni- 


den açılmasına karar verdikleri basketbol şubesinin başına eski milli obasketbolculardan Cahit Yetiş'i getirdiklerini söyledi, 


alınması suçtur 


ISTANBUL (ÖZEL, 


müfettiş Almanya'ya gitsi n” © Yönetmeliklere göre formalara reklam 


© Sayarı, bu işte bazı kişilerin yanıltılmış 


KENAN NACIR 


olabileceğini 


Beşiktaş'ta kazan kaynıyo 


ATIF KEÇELİ 
GENÇ TAKIMIN 
BAŞINDAN 
UZAKLAŞTIRILDI 


” Süleyman Seba tarafından oynanmak istenen oyuna Gazi Akınal da alet oldu” 


İSTANBUL (THA) 

Önceki akşami toplanan Beşiktaş Yönetim Kurulu, yönetimde yeniden görev bölümü yaparken, Genç tâkımın başında bulunan Atıf Keçeli'nin de görevine son verdi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Atıf Keçeli, Başkan Gazi Akınal'ın oyuna geldiğini belirterek, ''Beşiktaş'ın geleceğini karanlık görüyorum." dedi. Atıf Keçeli konuşmasına devamla şunları söyledi: Yönetim sorumluluğunu yüklendiğim 78- 
79 sezonu şampiyonu ve 79-80 
sezonu ilk yarı lideri olan Beşiktaş Genç takımı üzerinde, kulübümüze hiç bir olumlu katkısı olmayan Süleyman Seba tarafın dan oynanmak istenen oyuna, sonunda Başkan Gazi Akınal'da alet oldu. Beşiktaş'ın tek aklığı 


Masa Tenisi Milli Takımımız, 


bazılarının da bilerek para karşılığında forma getirmiş olabileceğini söyledi 


Varese, Eczacıbaşı "nı 


İSTANBUL(AA; 

1937 yılında hakemliğe başlayan ve 1949 yı lında beynelminel olan geçmiş yılların ünlü futbol adamlarından Dr.Ta- 


rık Özerengin şimdiki meslektaşlarının fizik kondisyonlarının eksik- 


liği yüzünden sık sık hata yaptıklarını söyledi 1930-1950 yılları arasındaki futbol hakemleri ile şimdikilerin arasında büyük farklar olduğunu belirten Özerengin şöyle 


zorlanmadan Varese Avrupa şampiyonluğuna gidiyor 


olan bu yuvaya da maalesef po- yenerken litika sokulmuştur. Takımıma yedek bundan sonra da başarılar'dile-PE OR ARR MÜ na kür oyuncular Spor Eski şampiyon Mobil Girgi bu defa Emerson toplantısında Yalçın Çoktum ile | Sergi Yarayının Varese adı ile İstanbul seyircisinin önüne çıktı Ertuğrul Arpacı nın istifası soğuğundan kabul edildi ve Ertuğrul Arpacı İSTANBUL (ÖZEL) hat Zaman Yalçın Çoktam'un | Korunmak ONERI “akan IRIN yerine Kemal Hoa ve panan için Boror GE fırtı Yard l a özcan Turna z nası daha esti ve eski iğ battaniyelere sampiyon Mobil Girşi yine Avrupa şampiyonlu sarındılar ğuna doğru, bu kez Emerson Varese adı ile geçti gitti 
Emerson Va rese, Meneghin, Morse, 


Bruce ve Gualco ile Ec zacıbaşı karşısına çıkar ken  basketbolseverlerin gözleri Ossola'yı da aradı ama bu oyuncu ne yazık ki Varese kafilesi ile İstanbul'a gelmemişti. Ossola'nın gelmemesine Ec 


zacıbaşılılar sevinirler ken, müsabakaya ağırlığı nı koymakta gecikmeyen Varese, ilk yarısını 45-36 önde bitirdiği kar- 


şılaşmadan 83 
ayrıldı 


9 galip 


Varese iki Amerikalı oyunc Morse ve Bruce 


Masa Tenisi Milli Takımı sporcularımızdan Kadriye Poyrazoğlu bir maçta. 


ile izleyicilere basketbol ziyafeti verirken Spor ve Sergi Sarayının donduru cu soğuğu da konuk takı 


Amatör Milli Takımımız İtalya 


cı ile çıkacak. Ancak Masa 


nı Danyal Çiper, rakibimizin son durumu hakkında 


maçı için Adana'da kampa giriyor 


ANKARA 

20 Şubatta Aydın'da İtalya ile 
1980 Moskova Olimpiyatları eleme 
maçı oynayacak olan Amatör Milli takımımız yarın Adana'da kampa girecek antrenör Nihat Atacan yönetimindeki 19 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Mustafa, Metin, Yıldız, Oğuz (Gala- 


İSTANBUL (ÖZEL) 
STANBUL ikinci 

<M mahelli liginde yenilmezliğini koruyan Anadoluhisarı Basketbol takımı şampiyonluğa gidiyor. Ligin başlamasından bu yana 4 
maçta 4 galibiyet alarak 
12 puanla liderliğini 
sürdüren Anadolu Altınmızrak'ı 75-53, Ataköy'ü 72-42, Muradi- 


52-45 mağlup etumartesi günü ligin diğer yenilmez takımı T.E.D. ile final maçı oynayacak olan Anadoluhisarı'nın antrenörü Funda Tekgöz, takımı ve karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Güçlü bir kadromuz da olduğundan takımımız ilk 3 maçını antrenör- 


kazandı. 


takımımla beraber sahaya çıktım. T.E.D. ile oynayacağımız final 


tasaray), Süleyman, Ziyaettin (Beşiktaş), Aykut, Burhan (Eskişehirspor), Arif, Ümit (Şekerspor), İsmet (Vefa), Alper (Altay), Mahmut (Orduspor), Mustafa (Adanaspor), Nev zat (Adana Demirspor), Kadir (De nizlispor), İsa (Lüleburgazspor), Rıdvan (Kayserispor), Hakan (Elazığ spor)... 


Anadoluhisarı 
Basketbol takımı 

şampiyonluğa 


için hazırlıkları mızı tamamlamak üzereyiz. Kadromuz rakibimizden daha ağır basıyor. Bu önemli maçı kazahacağımızı zannediyorum." 


maçı 


S.K. maçın- 


çirkinleştirdi» 


konuştu: 

“Bizim zamanımızda takımlar büyük bir amatör ruh içinde sportmence mücadele ederlerdi Futbolcuların ve taraftarların hakemlere büyük 
saygısı vardı. Mesela 5 
bin kişilik Taksim sta dında 1500-2000 bayan seyirci vardı. Stadda yuh sesi bile duyulmazdı Oysa stadlarda bugün a ğıza alınmayacak küfürler edilmektedir." 

Futbolun profesyons' 
bir meslek haline gelmesinden sonra sahalardaki mücadelenin de sportmenlikten uzaklaştığını belirten Özerengin, ha kemlerin görevlerinin bu şartlar nda daha güç leştiğini söyledi 

Hakemlerin en az fut solewlar kadar sahada kuşmasi gerektiğini beli ten Özerengin konuşmasna şöyle devam etti 

"Hakemlerimizin maalesef fizik kondisvonları eksik, Pozisyonlara yakın olmadıkları için de hata- ya düşebiliyorlar. Bu konuda Futbol Federasyonunun her ‘bölgede hu kemleri mecburi aniren mana tabii : tutmaları şari - tır, Diğer taraftan kararlar duygusallıktan uzak ve her iki taraf içinde aynı ölçüde uygulanma lıdır. Taraftarlar, hake min de bir insan olduğu nu ve söyleyebilecekleri her sözün onu birazdaha halaya düşüreceğini u nutmamalıdırlar" 


Bir basketbol heyecanı daha geride kaldı 


mın saha kenarındaki ve dek oyuncularını tehdit ediyordu. Yedek oyuncu 


lar tir tir titreyerek çık tıkları sahada üşümemek için battaniyeye sarın mak Zorunda kaldılar 

Seyircilerin Ignis Va rese adı ile tanıdıkları, 


daha sonra da Mobil Gir gi ve ninayet Emerson Varese adı ile izledikleri İtalyan takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılır ken bazı genç basketbolseverler de ellerindeki posterleri imzalatmak için Varese'nin soyunma odasına yöneliyorlardı 


Türkiye Gençler 
Serbest Güreş Şampiyonası bugün 

sona eriyor 


ANTALYA 
Salı günü başlayan Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Müsa bakalar sonunda kilolarında birinci olacak serbest güreşçiler Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler Öte yandan Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş birincilikleri ise yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak, 


Antrenör Funda Tekgöz:” Güçlü bir kadromuz olduğundan 

takımımız antrenörsüz olmasına rağmen maçlarını kazandı” suz oynamasına rağmen Göreve henüz geçen hafta geldim ve ilk kez Í Ü. 


4 maçta da galibiyet 
alan Anadoluhisarı 

12 puanla liderliğini 

sürdürüyor 


17 Ocak 1980 


; 


Yargıtay, Perinçek hakkındaki 


mahkunfiyet kararını oy birliğiyle bozdu 


(Baştarafı 1. sayfada) nın her iki yanında da uzun süredir karavolu yapımı çalışmalarının * sürdüğüne işaret edilmesi özellikle ilgi çekiyor. 
Çünkü, Sovyet birlikleri tankların ilerlemesine uygun geniş beton bloklar- dan oluşan bu yollardan geçerek Afganistan'ı işgal etmişlerdi. Kapora göre Sovyetler Pakistan'ı işgal etmeye karar verirlerse, Herat-i(Candahar yolundan ve Çaman geçitinden geçşrek Kueta' ya inecekler. Rusların, Pakistan'a inmek için kullanacakları (o /yolların bir kısmı 1960'larda Amerikalılar tarafından yapılmıştı. Amerikalıların inşa ettikleri yollardan bir diğeri de İran'ı Kabil'e, Kabil'i de Pakistan'ın Peşavar kentine bağlıyor. 

Pentagon raporu, ayrıca Moskova yönetiminin Pakistan'a inmeye bahane yaratmak amacıyla, Afganistan yönetimiyle birlikte Pakistan'daki Patan ve Beluci milliyetlerindeki ayrılıkçı akımları körüklediğini de belirtiyor. 

TÜRKİYE 
SINIRINDAKİ 
TÜNELLER 

Raporun Türkiye için en önemli yanı ise, Sovyetlerin uzun süredir benzer bir karayolu yapımı çalışmasını Türkiye sınırı yakınlarında yürttüğünü açıklaması. Rapora göre, Moskova Türkiye'ye doğru geniş karayollarının yanısıra, büyük tüneller de yapıyor. 

AFGANİSTAN'DA 

DURUM 

Bir Pakistan gazetesinin bildirdiğine göre, Afganistan'daki direniş kuvvetlerinin başkent Kabil'e giden belli başlı üç karayolunu kesmeleri yüzünden Sovyetler Kabil ve Kandahar'a hava yoluyla takviye göndermek zorunda kaldılar. 

Haberde gerillaların ülkenin kuzeyindeki Bahlan Eyaletinin Valisi ile bazı memurları öldürdükleri de belirtiliyor. 
'THA'nın haberine göre ise, . Kabil'deki Batılı diplomatlar, Sovyet birliklerinin Afganistan" da duruma hakim olduklarını söylüyorlar. 

Afganistan direniş kuvvetlerinden "Cemaat- ül İslami" örgütünün bir sözcüsü AFP ajansına yaptığı bir açıklamada 
halen İran sınırında 20 
bin Sovyet askerinin bulunduğunu söyledi. 

Bu arada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Jonessa Sovyet işgal birliklerinin halen Afganistan içinde ikmal yolları ve depolarını güçlendirmekte olduklarını ve bu nedenle direniş kuvvetlerine karşı şimdi- 

„lik yoğun saldırıya geçmediklerini belirtti. 
nes, bu aşamadan sonra işgal birliklerinin direniş kuvvetlerine karşı genel bir saldırıya girişebileceklerini öne sürdü. 

Öte yandan, Birleşik Amerikalı diğer askeri yetkililer, Sovyet birlik- 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve Haberler 
05.05 Ezgi Kervanı 


06.30 Günaydın 
07.20 Köye Haberler 07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Halk Müziğine Gönül Verenler 
09,20 Fındıktan 
Pamuğa 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14.32 Dağarcığımızdan 15.15 Birimizin Derdi 


TRT 2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konserl 10.30 Biz Yaşlılar 
11.30 Örneklerle Türk 

t Edebiyatı 
12.00 Adiano Çelentano, 

Söylüyor 

12.20 Şarkılar 1300'HABERLER 
13.15 Aatif Müzik 
1399 Dlayların İçinden 
14.00 Yurttan Sesler 16.00 Şarkılar 


TRT 3 


07.00 Açılış ve Program 07.20 Güne Başlarken 08.15 Sabah Konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Küçük Koriser 10.00 Çeşitli Sololar 11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Fransızca Haberler 12.09 Sizin İçin 


do-” 


RADYO 


Rusya... 


lerinin daha çok Pakistan için bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor ve Sovyet uçaklarının Pakistan sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını bombalayabileceğini söylüyorlar. 

ÇARPIŞMALAR 

SÜRÜYOR 

Doğu (Afganistan'da dağlık bölgelerde işgalci Sovyet birlikleriyle Afgan direniş kuvvetleri arasındaki (çarpışmaların son iki gün içinde yoğunlaştığı haber verildi. Celalabad yakınlarındaki çarpışmalarda 4 subayın öldüğü bildirildi. Ayrıca, Kabil'den Pakistan'a gi- 


den ana yolda da helikopterin (o düşürüldüğü belirtildi. 


İRAN AFGAN HALKINA YARDIMDA BULUNACAK Hindistan'da bulunan Homeyni'nin özel temsilcisi Ayetullah Hüseyin Nuri, Afgan halkına yardımda bulunacaklarını açıkladı. Hüseyin Nuri "Bir İslam ülkesi olarak görevimiz Afganistan'da olanlara karşı ilgisiz kal- 
“mamaktı”." dedi. Hüseyin Nuri, İran'ın Afganistan'daki Sovyet müdahalesini hoşgörü ile karşılayamayacağını belirtti ve Sovyetler Birliği'nin, Güvenlik Konseyi'nde, İran' a yaptırım uygulanması kararını veto etmesinin İran'ın tutumunu etkilemeyeceğini sözlerine ekledi. 
ZİYA-ÜL HAK'IN 
SÖZLERİ 


ÎR basın toplantiisı düzenleyen Pakistan Cumhurbaşkanı Ziya Ül Hak, bir soru üzerine, Sovyet askerleri Pakistan sınırını geçen Afganlıları (o kovalayacak olursa üzerlerine ateş açılacağını söyledi. General Ziya, sınır bölgelerindeki Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı savunma önlemleri aldıklarını da ifade etti. 

General Ziya Ül Hak, 
ABD'r'n Pakistan'a 400 
milyon. dolar yardımda bulunacağı yolundaki haberleri hatırlatan bir gazeteciye, Amerikan yardımının rakam olarak belirlenmediğini o söyledi. 
Pakistan Devlet Başkanı Afganistan sınırına yakın Peşavar kentinde yaptığı bir açıklamada, Amerika nm yapacağı askeri yardıma uzun vadeli ekonomik yardımın da eşlik etmesi gerektiğini belirtmişti. 

-Öte yandan, Hindistan Başbakanı İndra Gandi'yi ziyaret eden Pakistan'ın Hindistan'daki Büyükelçisi, Gandi'ye Ziya Ül dak'ın bir mesajını iletti. 
Ziya Ül Hak'ın mesajın- da, iki ülke arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini istediği bildirili- 


yor. Hindistan Başbakanı 


buna cevap olarak Pakistan'la iyi ilişkiler kurmayı kendisinin de istediğini, fakat Pakistan'la askeri bir ittifak yapmayacağını belirtti. 

” BM'DEKİ KINAMA 


Sovyet resmi haber ajansı TASS, BM Genel Kurulunun o Afganistan' 


15.35 Hafif Müzik 

17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

18.16 Haftanın Çocuk Şarkısı 

19.00 HABERLER 

20.02 Sılaya Dönüş 

20.22 Türküler 

21.02 Radyo Tiyatrosu 

22.02 Hafif Müzik 

22.22 Türküler 

23.10 Gece Konseri 

00.02 Gece Yarısından Sonra 

00.40 Küçük Konser 

01,00 Program ve 
Kapanış 

01.05-05.00 Geceyarısı 


16.20 Arkası Yarın, 

17.05 Fasıl 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Denizden Gelen 

20.50 Şarkılar 

22.45 Hafif Müzik 

23.00 Türküler ve Oyun Havaları 


23.30 HABERLER 
23.35 Türk Hafif Müzigi 23.55 Program ve Kapanış 


Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
16.00 Müzik Dünyasından 17.09 Sizler İçin 
18.00 Gençlerle Müzik 19.00 Bir Konser 
21.00 Büyük Eserler 22.09 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Program ve Kapanış 


. Carrington'un, 


daki Rus işgalini kınamasını, (o "Afganistan'ın iç işlerine bir müdahalẹ'' olarak nitelerken, ABD Başkanı Carter'ın karardan hoşnut olduğu bildiriliyor. 

Öte yandan, Bulgar 
Sofya Press Ajansı, ABD ve Çin'in "Güvenlik Konseyinde kendi uydurdukları Afganistan sorununu diğer üyelere yutturamayınca, BM Genel Kurulunu zorla topladı-Zını"' iddia etti. 

bu arada Babrak Kar- 


"mel, Kabil'de yaptığı ba- 


sın toplantısında ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Pakistan'ı (o Afganistan'a karşı bir askeri üsse çevirmekle suçladı. 


LORD CARRİNGTON 

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Pakistan yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri tamamlayarak Hindistan'a geçti. Bu arada, Lord Pakistan'a yaptıkları yardımı 
32 milyondan 40 milyon 
dolara çıkarmayı kabul ettiği de İslamabad'daki yetkili kaynaklar tarafından ifade edildi. Aynı kaynaklar, Carrington'un 


İngiltere... 


(Baştarafı 1. sayfada) rin alacağı önlemler konusu görüşüldü. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Rusya nın Afganistan'a yaptığı müdahaleden sonra NATO üyesi ülkelerin Moskova'ya karşı alacakları önlemler konusunda Atlantik Paktı üyeleri tam bir görüş birliğine varamadılar. 

ABD, İngiltere ve Kanada sözcülerinin toplantı sırasında yaptıkları konuşmalarda ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı uyguladığı tahıl ve tıcaret ambargosunu diğer 
NATO üyelerinin de desteklemesini ve bu yüzden girişimlerde bulunulmasını isterken, başta Fransa ve Batı Almanya olmak üzere bazı NATO ülkeleri, bu görüşe karşı çıktıklarını belirttiler. 

Fransa delegesi dış siyasi ilişkilerle ekonomik ve ticari ilişkilerin ayrı ayrı şeyler olduğunu iddia ederek Fransa'nın bövle bir girişimde bulunamayacağını belirtti. 

DOĞU-BATI 
İLİŞKİLERİ 

Amerikan Savunma 
Bakan Yardımcısı Christopher NATO toplantısında yaptığı konuşmada Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinin dünya barışını ve kuvvet dengesini tehlikeye düşürdüğünü belirterek, ABD'nin Rusya'ya Xarşı almış olduğu Oönlemlerde diğer ülkelerin de yardımcı olmasını istedi. 

Christopher konuşmasında alınan önlemlerin aynı zamanda "Detant" sarsmamayı amaçladığını belirterek ABD'nin yumuşama politikasında ve Doğu-Batı | ilişkilerinde önemli yer tutan karşılıklı ve dengeli silah indiri- mi görüşmeleri, SALT-3 anlaşmasının geleceği, Madrid güvenlik toplantısı ve BM silahsızlanma görüşmelerine ilişkin konularda hiç bir engelleyici tavır almadığını ve bütün bu alanlarda diyalogun sürdürülmeye çalışıldığını söyledi. 

NATO toplantısından sonra her ülkenin Sovyetler Birliği'ne karşı alacağı tavır, bu ülkeler tarafından gözden geçirilecek. 
NATO'nun bu toplantılarının süreceği ancak bun ların salı günkü kadar üst seviyede olmayacağı da gelen haberler arasında. 

TÜRKİYE'YE EK 

ASKERİ YARDIM 

NATO toplantısında bir konuşma yapan Asksri Komite Başkanı ve diğe: ülke delegeleri Rusya'nın Afganistan'ı işgali ve Ortadoğu'daki son durumlardan sonra Türkiye'nin stratejik öneminin daha da arttığını vurgulayarak, Ankara'ya ek bir askeri yardımın yapılmasının . gerekirliğine işaret ettiler. Yardımın mikta'ı 


ve ayrıntısı konusunda herhangi bir görüşme olmadı. 

Yine aynı sözcüler 


Sovyet yayılmacılığı karşısında NATO'nun Güneydoğu kanadının hayati bir önem taşıdığını belirterek Yunanistan'ın yeniden NATO'nun askeri kanadına dönmesi sorununun (o çözümlenerek bu ülkenin bir an önce Atlantik Paktı içindeki yerini almasını istediler. 


silah yardımı konusuyla ilgilenmediğini belirttiler. 


İNDİRA GANDİ'NİN 
T AÇIKLAMASI 


Dün İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington 


ile yaptığı görüşmeden 


sonra, Hindistan Başbakanı İndira Gandi, Sovyetler Birliğinin Afganistan işgalini desteklemediklerini söyledi. 


"Hiçbir ülkenin başka - 


bir ülkenin topraklarına girmeye hakkı olmadığına inanıyorum. Bu harekatı (o desteklediğimiz kanısında değilim. Sadece olayın genişlememesi için bir yol arıyoruz" diyen Gandi, İngiltere Dışişleri Bakanı ile "bazı önemli konularda, özellikle Sovyet harekatının 


dünya içiri bir tehlike ya-. 


rattığı birliğine belirtti. 


ROMANYA 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Afganistan konusundaki oylamasına katılmayan Romanya, resmi bir açıklama yaparak bütün yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesini desteklediğini vurguladı. Açıklamada Romanya'nın Doğu-Batı ilişkilerinin .daha fazla gerginleşmesini istemediği için oylamaya katılmadığı belirtildi.” 


konusunda görüş vardıklarını" 


OLİMPİYATLAR 


1980 Olimpiyatlarının 
Moskova'da yapılması konusundaki tartışmalar da sürüyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher, Olimpiyatların Moskova'da yapılmasından Oo vazgeçilmesi tasarısının tüm dünyada gittikçe daha fazla taraftar bulduğunu söylerken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Lord Killanin, Olimpiyatların başka bir yerde düzenlenmesinin "kesinlikle olanaksız" olduğunu açıkladı. 


Öte yandan, NATO 
Genel Sekreteri Luns, konuya ilişkin verdiği 


bir demeçte, "'Atletlerin Moskova'ya kendi başlanna gidebileceğini fakat Batılı ülkelerin resmi temsilci göndermeyebileceklerini'' söyledi. j 


Yazık bu ülkenin öğretmenine 


ler tedirgin. 
Kargaşalığın esas hesiz sahte TKP ve 


(Baştarafı 1, sayfada) 


sorumlusu hiç şüponun güdümündeki 


sahte solcu örgütlerdir. Ancak, hükümet ve güvenlik kuvvetleri de onların yaptıklarına kuvvet kazandıracak bir tutum için- 


dedirler. 
Kahramanmaraş 


katliamını bahane 


f „ederek yaratılan kargaşalıktan sonra binlerce öğretmen açığa alınmıştır. Görevden alınanlar o gün okula gitmeyenlerdir. 
Hükümet, kışkırtan kim diye bir araştırmaya girmeden önüne geleni açığa almıştir. Sıkıyönetim komutanlıklarının ve hü- 


kümetin zorla okula 


almadığı öğretmen- 


lerin bir çoğu sahte solcu örgütlerin yaptıklarını onaylamamaktadır. O gün olay- 


lardan çekindiği için 


okuluna gidemeyen 


çok sayıda öğretmen, bugün de başka sıkıntıların içine itilmiştir. Hatta okulda 


görev yapanlardan aç 


ığa alınanlar bile var. 


Önceki gün çamurlara yatırılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu kargaşalığa karşıdır. Ama kaderleri değişmemiş, soğukta 


titreyerek çamurlar tır. 
Anarşiyle böyle m 


içinde yuvarlanmış- 


ücadele olmaz. Yapı- 


lanlar yıkıcı güçlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Şimdi haksız yere işinden gücünden olmuş öğretmenler ne yapacaklarının şaşkınlığı içindedirler. Sahte solun olayı sömürebimesi için uygun ortam yaratılmıştır. Küskün öğretmene, hiç de ilgisi olmadığı halde güvenlik kuvvetlerinin 


baskılarına uğrayan miştir. 


öğrenciler de eklen- 


Yazık bu ülkeye. Yazık bu ülkenin öğretmenine, öğrencisine. Haklıyla, haksız iyi ayırt edilmeli. Yok yere işten atılan öğretmenler bir an önce işlerine döndü- 


rülmelidir. 


Kuyumcu 


(Baştarafı 8, sayfada) için komandolar taratın- dan öldürüldüğü açıklandı. 

Elazığ Kapalı Çarşıda babasının dükkanı önünde öldürülen Sivrice doğumlu Elazığ Veteriner Fakültesi öğrencisi Seyfettin Erkilıç'ın yakın- a olayı şöyle anlattıar: 


İstanbul... 


«Baştarafı 1. sayfada} hallesınde bu sefer Muzarter 'l'aş adlı sağ görüşlü İDMMA öğrencisi tabancayla açılan ateş sonucu öldürüldü, Muzaffer Taş Şişli Etfal Hastanesinde çalışıyordu. Olay yerine saldırganların "Herşey THKP-C için" yazılı bir not bıraktıkları bildirildi. 

Öte yandan saat 08.50 
sıralarında Çemberlitaş Kız Lisesi önünde Hürriyet Gazetesi çalışanı, Sultanahmet Ticaret Lisesi öğretmenlerinden Nurettin İmre okula giderken silahlı üç kişinin açtığı ateş sonucu vuruldu. 


ADANA'DA 

Adana'da, okullardaki polis baskısına son verilmesi ve açığa alınan öğretmenlerinin görevleri- ne iade edilmesini isteyen üç bin öğrencinin valiyle görüşmek üzere Vilayet binası önüne gelmesiyle çıkan olaylarda 1004 öğrenci gözaltına alındı. 


Adana'da meydana gelen diğer olaylarda da üç kişi yaralandı. 


Öte yandan, Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman illeri Sıkıyönetim Komutanlığı dün yaptığı açiklamada, 
15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında çeşitli suçların sanığı olarak 1170 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 


Kemal 
Türkler... 


(Baştarafı 1. sayfada) neltilmiş ciddi bit tehdit oliuğunu söyledi. 

Daha sonra İstanbul eraai Komutanlığı Askeri Savcılığına giderek teslim oldular. 


Hakkında tutuklama kararı bulunan Baysen Sendikası Genel Başkanı Cevat Özhasırcı'nın ise Ankara'da bulunduğu ve teslim olmak için yola çıktığı öğrenildi. 


BURSA'DA 

Bursa'da 6 Ocak 
AP'li iki ka.deşi öldürdükleri öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Emrullah Sunar ve Hakkı Gül adlı kişilerin Dev-Sol- , cu Oldukları belirtildi. 

ARTVIN'DE 

Artvin'in Kemalpaşa bucağında Atatürk Üniversitesi öğrencisi Yavuz Sonsay dün evine açılan yaylım ateşi sonucu öldürüldü. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan, Artvin'de Petrol Ofisi bayiliği yapmakta olan Ali Alın'ın evi ve işyeri gece silahlı kişiler tarafından tarandı. 
Olaydan sonra yapılan operasyon sonucu sanıklar saklandıkları evde suç' aletleri ile birlikte yakalandilar. 


soyan... 


"Elazığ Veteriner Fakültesi 1977 ve 1978 yıllarında eski yeri -olan Akademi kampüsünün içersindeydi. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde komandolar okula hakimdi. Kendi görüşierinden olmayan öğrencileri barındırmıyorlardı. 
O zaman Seyfettin de okumak için kendisini ülkücü olarak tanıtmıştı. 

"1978 yılında Veteriner Fakültesi şimdiki yeri olan Zarfan Mahallesindeki yeni binasına taşındıktan sonra ve CHP hükümetinin kurulmasıyla komando hakimiyeti bir ölçüde kırıldı. Artık sol ve demokrat görüşlü öğrencilerinde okula gidip gelmesiyle Seyfettin Er kılıç da 1978 Mayıs ayında bu çeteden ayrıldı. 

"Seyfettin'in ayrılmasındanı 15 gün sonra, babasının Elazığ Kapalı Çarşıdaki 'elektrikçi dükkanı önünde komandoların saldırısına uğradı, kafa- 


sına kurşun sıkılarak öldürüldü " 
Seyfettin Erkiliç'i 


kaybetmekten dolayı acılarının büyük, olduğunu belirten yakınları "Şimdiye kadar katillerin yakalanmaması bu acımızı daha da çoğalttı. - Bir an evvel katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" dediler. 


«Esrarengiz Yüzbaşı» davası uyuşmazlık mahkemesinde 


ANKARA (AA) 
NKARA Sıkıyönetim Komutanlığı 1 
nolu Askeri Mahkemesi Kahramanmaraş'a bomba nakletmex suçuyla, dava açılan "Yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker" hakkındaki dosya için görevsizlik kararı verdi. 

1 nolu Askeri Mahkeme "Eylemin sıkıyönetim (ilanından önce meydana gelmesi ve sikıyönetim ilanına neden olan eylemlerden olmaması" dolayısıyla Mehmet Ali Çeviker, Cabriel Aktürk, Öztürk Aksular, Eflatin Eryılmaz, Ali Bozdoğan, Ökkeş Çokoçkun, İlhami Çokoçkun, Mustafa Açıl, Selahattin Çokoçkun ve Übeyde Karaman adlı sanıkların (o yargılandıkları davada görevsizlik kararı aldı ve ` dosyayı Uyuşmazlık Mah kemesine sevk etti 

Bilindiği gibi 9 Şubat 1978 gecesi Kahramanmaraş'ta bir silahlı tarama olayı olmuş ve Ökkeş Çokoçkun adlı sanık yakalanmıştı. Sanı- 


gın 'evinde yapılan aramada 10 adet ordu malı TNT tahrip kalıbı, kapsül ve fitiller ele geçirilmişti. Sanık Çokoçkun tahrip kalıplarını Yüzbaşı Çeviker'den aldığını söylemesi üzerine yüzbaşının evinde yapılan aramada 7 adet ordu ma l TNT tahrip kalıbı ele geçirilmişti. 


Sovyetler... 


(Baştarafı 1. savfada) ğı bildiriliyor. Sovyet TASS Ajansı da Batılı kaynakların yığınak haberinin asılsız olduğunu ileri sürdü 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin haber ajansı Yeni Çin Haber Ajansı da Afganistan olaylarından sonra yeni bir dünya savaşı ihtimalinin giderek arttığını belirtti. Tüm ülkelerden Sovyetler Birliği'ne karşı gerekli tedbiri almalarını istedi. Ajans, Pakistan ve İran'ın da Sovyet askeri müdahale tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. 


ANKARA (ÖZEL) 
ARGITAY 9. Ceza Dairesi, Türki-- 

ye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkındaki 10 aylık 


mahkumiyet kararı ile Yazı İşleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden 


hakkındaki para cezasını oy birliğiyle esastan bozdu. 

TİKP Genel Başkanı, gazetemizde yayınlanan "'Anarşinin Kaynağı ve Devrimci Siyaset" adlı seri başyazısında TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 
10 ay hapse mahkum edilmişti. Aynı davada Yazı İşleri Müdürümüz Büyüközden de yargılanmış ve 10 ay hapis cezasına (o çarptırılmıştı. 
Büyüközden'in cezası, son yasa değişikliği nedeniyle 30 bin lira para cezasına çevrilmişti. İstanbul 5. Ağır Ceza Mah- 


Olcaytu: «Kan 
MHP'nin dikilmek için 

MALATYA(ÖZEL) 
10 Şubatta yapılacak 

olan Malatya Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylığını koyan Avukat Emcet Olcaytu basına bir açıklama yaparak, MHP'nin kan davası güden siyasetine karşı çıktığı için aday olduğunu belirtti. Türkiye İşçi Köylü Partisinin adayı Olcaytu, CHP'nin tutumunu da eleştirerek, adayını geri çekmesini istedi. 

Avukat Emcet Olcaytu'nun açıklaması şöyle: 

"10 Şubatta yapılacak Belediye Başkanlığı seçimine adaylığımı koydum. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara göre seçime AP, MHP ve 
MSP tarafından desteklendiği ileri sürülen İbrahim Fendoğlu ile CHP adayı Hüseyin Deniz de katılmaktadır. Bu nedenle aday olmama yol açan sebepleri açıklamak istiyorum: 

"1- MHP'liler bu seçi- mi Malatya'da kan davası yaratmak için kullanıyor. Oysa evvelki yıl meydana gelen olayların sorumluları halkımızı Alevi-Sünni diye ayırma- ya çalışan MHP'lilerdir. 
Halkımız MHP'lilerin bu tutumundan nefret ediyor. 

“2- Öte yandan MSP de MHP'nin bu siyasetine karşı çıkmamıştır. 
Görünüşe göre, MSP, 
MHP ile birlikte hareket etmektedir. Ben MSP' 
li seçmenlerin bu tutu- 
“mu onaylamayacağına inanıvorum 

3- Aynı şekilde AP de MHP'nin intikamcılık ve kan davası güden siyasetine karşı çıkmamıştır. 
AP'nin bu tutumu Tür-. 
kiye'de anarşinin ve kargaşalığın devamına yol 


(Baştarafı 1. sayfada) leyen T'KP yanlılarıyla iş- 


birliği yapması CHP'li mühendisler arasında tartışmalara yol açıyor. 
Bazı mühendislerin De mokratik Solcuların "KP yanlılarıyla işbirliği ya pılmasına karşı çıktıkları öğrenildi Demokratik Solcular içinde bir gru bun ise hâla TKP ile itti fakı savunduğu da bil diriliyor. Bu arada CHP İstanbul İl Örgülü dün CHP'li mühendislerle toplanarak 'VKP'lilerin desteklenmesi konusunu ele aldı, Bu toplantıdan 


sonra Demokratik Soleu mühendislerin kongreler 


deki tutumlarını önümüzdeki günlerde belirlemesi o bekleniyor 


19 Ocak günü İstanbul'da 
yapılacak İnşaat Mühen disleti Odası kongresinde Demokratik Solcular 
TKP yanlısı Birlik Daya 


Ankara’ da 
Aeroflot taşlandı 


Sovyet Havayolları nın (Aerollol) Kızılay da bulunan Ankara bu rosu önünde dun akşam. 


Afganistan işgalini pro testo eden bir grup taş larla büronun camlarını kırdı. 


Demokratik... 


kemesi tarafından verilen mahkumiyet kararı, dün Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiy le esastan bozuldu. 
Sözkonusu 159. maddeye göre, "Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin manevi şahsiyetine" hakaret edenlere bir yıl ile altı yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor. 
Doğu Perinçek karardan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada; “Karara konu olan yazıda anarşiyi yaratan terör odaklarının devlet içinde mevzilendiğini belirtmiştim. Bu gerçek, hükümet programında da kabul edilmektedir. Anarşinin odaklarının devlet içine sızdığı artık bütün milletin ortak teşhisidir. Burada bir hakaret yoktur. Yargıtay adil bir karar vermiştir "dedi. 


davası güden önüne aday oldum» 


açmaktadır. AP bu davranışı ile seçmenleri MHP' nin emellerine alet etmektedir. 


“4- Öte yandan CHP, MHP'nin bu siyasetine lafta karşı çıkmaktadır. 
Ancak bu yeterli değildir. CHP son iki yıllık. 
iktidarında anarşiyi önleyememiştir. Pahalılığa mani olamamıştır. 
Üstelik bu meseleleri bundan sonra da tek başına çözemeyeceğini göstermiştir. Bütün bunlar bir yana CHP ülkemizin bağımsızlığını savunmakta kararlı davranmamıştır. Son olarak kardeş Afganistan'ı tankları, topları, uçakları ve askerleri ile işgal eden Rusya' ya karşı iki çift laf bile etmemiştir. Belediye seçimlerinde de CHP kararlı davranmamıştır. Ben adaylığımı koyana kadar CHP aday göstermemiştir. Aday göstereceğini (o açıklamamıştır. 
CHP'nin bu siyaseti zevahiri kurtarma siyasetidir, CHP oy hesapların- dan başka hesap yapamaz haldedir. CHP'li seçmenlerin hoşnutsuzluğu CHP'nin bu siyasetinden kaynaklanıyor. CHP bu 


hoşnutsuzluğu değerlendirmeli ve adayını geri çekmelidir. 

"Ben Malatya'da 


MHP'nin kan davası güden siyasetine karşı çıkıyorum. Bütün Türkiye' 
de ve Malatya'da halk birlik ve barış istiyor. 
Halkımızın Alevi-Sünni, sağcı-solcu,  ilerici-gerici diye bölünmesi ülkemizin düşmanlarına ve bilhassa Rusya'ya hizmet demektir. CHP'li, AR'li MSP'li seçmenlerin bir nu göreceklerine ve adaylığımı o destekleyeceğine inanıyorum." 


nışmacıları (o destekleyeceklerini açıklamışlardı. 
Aynı şekilde 20 Ocak'ta yapılacak Kimya Mühendisleri Odası kongresinde de CHP yanlısı mühendis grubu ile TKP yanlıları- nın ortak tutum içine girdikleri öğrenildi. 


Komandolar 
TiKP Eskişehir il Başkanını yaraladılar 

ESKİŞEHİR (ÖZEL, 


TiKP Eskişehir İl 


Başkanı fa şistlerin saldırısına uğra 


dı “Tepebaşı Mahalle sinde cam? durağında otobüs beklerken TİKP 


Eskişehir İl Başkanı Ah met Karatepe'ye B-10 ki silik bir grup MHI “Komünistleri yaşatma vacağız” diye bağırarak saldırdılar. Çoğunluğunu ' Kezacılık — Fakültesi vi Kimya Yuksek Okulu ou rencilerinin. oluşturduğu 


, bu grubun içinde Eğilim 


astilüsü öğrencileri dı vulünuyordu. Uzun zi andir aynı — bölgedi gençlere ve Gevrimceilere saldıran MHP'li zorh, 
İl Başkanına saldıra ağır şekilde yaraladılar 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ABONE ÜCRETLERİ 


elenir 


Keskin: «Bu 


emperyalist 


işgali nefretle kınıyorum» 


T 


tan'ı işgalini nefretle 


ANKARA(ÖZEL) 


ÜRK-İŞ'e bağlı Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Akif Keskin, Rusya'nın Afganis- 


kınadığını söyledi. Kes- 


kin bu konuda şöyle dedi: 

“Kesin fikrim şudur: Sovyetler'in emperyalist düşünceyle gerçekleştirdiği bu işgali, bir devletin iç işlerine karışmasını nefretle kınıyo- 


rum. Dünya kamuoyu 


önündeki bu pervasızca 


işgalin ibret verici olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca yakında toplanacak Başkanlar Kurulu toplantımızda daha geniş bir açıklama da bulunaca- 


iran z ANTALYA MİMARLAR ODASI BAŞKANI ERDEM ARMEN 

"Afganistan'ın işgali demokratik olmayan bir müdahaledir. Ülkelerin kendi sosyalizmleri kendi içlerindeki güçleriyle kurulur. Sosyalizm gölürüyoruz diye müdahale yanlıştır. Dış müdahale ile sosyalizm kurulamaz. Bu ABD'nin 


Vietnam'a müdahalesiy İNŞAAT MÜHE 


le aynı şeydir" 
NDİSLERİ ODASI 


ANTALYA TEMSİLCİSİ HALİL YILMAZ "Afganistan'ın işgali, ülkelerin kendi gelecek- 


lerine kendilerinin sah 


ip çıkmaları ilkesine ters 


bir tutumdur. Bir ülkeyi başka bir ülke kurtara- 


maz." 


KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI MURAT GÜMRÜKÇÜOĞLU 

"Oda olarak bir görüş söyleyemeyeceğim. 

TMMOB bu konuda açıklama yapmalıdır." 


Görüşülmekte... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Öğrenci derneklerinin siyaset yapması yasak- 


lanıyor. 


Derneklerin para toplamak için bastıracakla- 


rı makbuzların vali ve 


kaymakama tasdik etti- 


rilmesi zorunluluğu getiriliyor. 
Dernek yöneticilerine verilecek cezalar ağır- 


laştırılıyor. 


Vali veya İçişleri Bakanlığı bir derneğin ka- 


patılması 


için mahkemeye başvurabilecek, 


CEZA MUHAKEMELERİ USULU KANUNUNDA 
Suç işleyen bir polis hakkında kovuşturma yapılabilmesi valinin iznine bağlanıyor. 
POLİS VAZİFE VE SELAHİYETLERİ KANUNUNDA 
Polis, vali veya kaymakamın emriyle istediği kişileri evleri, işyerlerini arayabilecek. 
Polis istediği kişilerin kimliğini sorabilecek. 


AP Ortak... 


. (Baştarafı 1. saytada) belirterek, "Köklü, acil tedbirler alınmadığı sütece anarşiyi önleyemeyiz. Bu, hükümeti de, bizi de,demokrasiyi de yıpratır" şeklinde konuştu. 
Her iki parlamenter de konuşmalarında, soğuk 


CHP ve... 


(Baştarafı 1. sayfada) raflar bütün milletvekillerinin bugünkü oturumda hazır bulumaalari için seferber oldular. 

CHP ve MSP tasarının 


Meclisten geçmesinden yana bir tavır alırken, tasarıda AP tarafından yapılmak istenen ağırlaştırıcı değişikliklere 


karşı çıkıyorlar. 

Öte yandan, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olan ve CHP ile MSP'nin oylarıyla reddedilen hükümlerin komisyon tarafından geri alınan maddeye eklenmesi- ne çalışıldığı öğrenildi. 
Bu nedenle dün komisyonun AP'li üyeleri yogun bir çalışma yürüttüler 


Hükümet 
” Üniversiteler 
Kanun Tasarısı” ni 


. 
eri aldı 
£ ANKARA (AA) 

Millet Meclisi'nin dunk: oturumunda gündemin sunuşlar bölümünde hükümetin Üniversitelerle ilgili kanun arısımı geri aldığıma ilişkir Başbakanlık tezkeresi okundu. 

Tasarı tüm universite, fakülte ve yüksek okullavn “İstanbul Güzel Sanatlar Mar- 
Maru i bul kesi 


Üniversitesi, 
Universite 
Politeknik 

Başkent 
Ankara 
Universitesi 


Politeknik ve Türkiye 
\ak Üniversitesi” gibi nu uĥiversitede , toplan nonu öngörmekteydi. 

Hukümetyçe geri alınan va suıda aynca tüm öğwam üyelerinin gelismikte olan bölgelerdeki mesitelere gonderilmeguvenlik. kuvvetleri- * mn her hangi bir davet sne buğlu olmada girerek ko vapabilecekle 
Vi 


tesi 


uun steler patemi 

rsikelerde swekli olaylar cikmasi hande Bakan bar Kurulu'nun el kovabi Jerene diskin huk mler 


ve xe en 


ham ve 


yer almaktaydı 


İLAN TARİFESİ 


Yurtdışı 

3 aylik 675 TI sayfalar (Sütün) 
6 aylık 1350 Tt snt.) 400 TL 

1 yallık 2700 TL 500 TIU Yayı 


ilen ülkeye göre Doğum, Evlenme 


24.6, sayfalar (Sütür) 250 TLU 3.5.7. 


O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


kış gunünde yapılan ta-. 
yinleri doğru bulmadıklarını belirttiler. 

Ortak Grup toplantisında ayrıca Genel Kurul komisyon ve grup toplantılarına katılmayan ve oylamalarda bulunmavan üyeler hakkında Grup İç Yönetmeliğinin disiplin hükümlerinin uygulanması oybirliğiyle kararlaştırıldı. 

Millet Meclisi Başkanvekillerinden 
Oğuz Aygün başkanlık ettiği grup toplantısında yaptığı sunuş konuşmasında, grup üyelerinin devamı üzerinde durarak, bakanlar ve milletvekillerinin Genel Kurul toplantıları bitinceye kadar meclislerden. ayrılmamalarını istedi. Aygün, Grup Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı kararı oya sundu. Yapılan oylama. 
sonucunda devamsız üyeler hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması kabul edildi. 


Grup 


«Nazım 80» adh takvim yayınlamıştı 


Umut Poster sahibi 
- İbrahim Demirel 
9 gündür 
gözaltında 


HABER MERKEZİ 
Umut Poster'in sahibi İbrahim Demirel yayınladığı "Nazım 80" adlı takvim nedeniyle: dokuz gündür Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltında tutuluyor. 


İbrahim Demirel'in gözaltına alınmasına gerekçe olarak, takvimin Hoş Geldin Bebek" adlı şiirin son mısrasındaki “Senin yolunu gözlüyor sosyalizm, komünizm filan” sözlerinin gösterildiği öğrenildi. 


İbrahim Demirel'in - avukatı Emin Değer Sıkıyönetim Komutan- 
| žina başvurarak sözkonusu şiirin daha önce “Nazım Hikmet'in Son Şiirleri" başlıklı kitap- ta yayınlandığını ve bu kitap hakkında herhangi bir soruşturma olma- 


dığını belirterek Demirel'in serbest bırakılmasını istedi. 


at) 300 TL S. sayfa {Sütun (Sütun/snt.) 
t) 1o TL O 


üm (5 sütun/snt.) 500 TL 


8r9-OrEZE 


BUTLA ÜLKELERİN İŞCİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİKLENİN 


Kampanyamız 
7 a milyonu aştı B” Dileğimiz, bu çirkin 


Hetay Emniyet Müdürü, 


olayların sorumlularındandır” 


CHP parlamenterleri: 


“MHP'ye ve ağalara hizmet eden 


“Hatay da göç başlamıştır” 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP Hatay parlamenterb leri, Millet Meclisinde düzenledikleri basın 


sessizlik vardır. Hatay'da göç başlamıştır. Alevi ve solcuların can güvenliği yoktur" dediler. 


düzenledikleri basın toplantısında, Hatay'daki durumun esas sorumlusu- nun, Valinin çirkin ayı- 


DOĞAN 
YURDAKUL 


iMaceracı ve intiharcı çızgilerine alet ettikleri Töb-Der'i kapattırıp birçok öğretmeni tutuklattıran, birçoğunu da sürdürtenler, şimdi de aynı çizgiyi devam ettirerek birçok öğrenciyi ve veliyi gözaltına aldırttılar. 

İstanbul Çağlayan Lisesinden 500 öğrenci, Topkapı Tekstil Wieslek Lisesinden 500 öğrenci, Hasköy Esenevler Lisesinden 149 öğrenci, 
50 öğrenci velisi, Ankara 50. Yıl Lisesinden 200 
öğrenci vb. 

Dünyada neler oluyormuş, bölgemizde ne gibi yeni gelişmeler varmış, Türkiye nasıl bir dış tehlikeyle karşı karşıyaymış, umurlarında bile değil. 

Varsa yoksa, "iç savaş " 

İntihara giderken, kendilerini hiç tasvip etmeyen bir sürü insanı da coplattırma, hapse 


T : toplantısında, "Hatay'da CHP Hatay Senatörü rımcı politikası ile Emni- attırma... 
AAi ii Daha Güncel Bir Aydınlık” kampanyasında 7,5 milyon yöneticilerin 'heveslerinin ik” ames Mehmet Bener we min çer Müdürünün Eken ve TE soykırımını yeniden ya- letvekilleri Haydar şoven tutumu olduğunu İskenderun'dan bir okuyucumuz, üşenmemir'den, Tunceli'den, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Sinop' tan, Antalya' şamaya zorlanmaktadır. e mirtaş, Mevlüt Önal, Ö- belirttiler. Parlamenter- miş Moskova'ya hizmet eden terör örgütleri- dan, yurdun her yanından gazetemize ulaşan nakit para miktarı her geçen kursakları nda kal masıd ır” Hatay'da bugün savaş ner Miski, Malik Yılman ler şöyle dediler: nin bildirilerini toplayıp göndermiş. 


gün “yükselirken, okuyucularımız ev, arsa ve çeşitli eşyalarla da gazetemize desteklerini belirtiyorlar. 

Aşağıda, bugüne kadar elimize ulaşan kampanya miktarlarının illere göre dağılımı yer alıyor: 


öncesi bir tedirginlik ve 


ve Sabri Öztürk ortaklaşa 


"Hatay'daki kardeşliği ve barışı sağlamakla görevliler, sorumluluklarını unutmuşlardır. Cinayet şebekelerine yatak- 


Hani geçen hafta bir karakolun kurşunlanıp, üç polisin öldürüldüğü İskenderun'dan. 

Nasıl bir ideolojik perişanlık içinde olduklarını göstermek için bir iki cümle seçip aktara- 


Nakit Ziynet Toplam lik etmektedirler. Suçlu- lim: 

e oe al eee © lar korunmakta, omuzları “Faşist diktatörlüğün kudurmuşcasına sal-ETE e eN e, SRMN 2.051.409 351.700 2.403.109 sıvanmaktadır. Hatay ta- dırıları yiğit gençliğin silahlı direnişiyle. karşı- 
2. Aydınlık Gazetesi imi mii ale 585.090 34.225 619.315 Sıkıyönetim yakan Valınin laşınca hevesleri kursaklarında kaldı. Korku-WATE e İk ae 476.551 55.050 531.601 pailiginde bulmuştur. Hi nun verdiği şaşkınlık içindeler." 
4.Memurlardan................. 424975 34.725 o 459.700 Mahkemesi, gitmeyin Müslümbnlık ak Diktatörlüğün temelleri çatırdıyor. Onlara 5.Öğretmenlerden............... 365.330 2.050 367,380 C bar nan, uygulamada dinin her seferinde hak ettikleri ders verilecektir. 
6. Öğrencilerden .:.............. 302135 19200 321.335 umhuriyet vaz ınsanlığın göbeklerini | eca e emk çer ağn, Gar KOÇ PA İkna teta Den il Oe 265.244 6.000 271.244 ılığına yerine getirmeyen Vali "ni TAE ” b T a ARR ap e aae a e e 
9. Kahramanmaraş semer 178.820 ———— 178.820 suç lara hizmet etmeyi görev kendi faşist yüzlerini gizlemek içindir. Ordu Demi re er ie 99.817 52200 152.017 bulunmayı sayan Emniyet Müdürü, faşizmi, şeriatçılığı da düşman olarak görü- 
11, Adana > 145.730 ——— 145.730 Hatay'ın bugünkü duruyor, izlenimini yaratmak içindir." 
12. Varto (Muş) 127.500 ———— 127.500 kararlaştırdı minun lere “Halkımız! Sen bu mücadelede kayıtsız kala- 
13. TİKP Merkez Komitesi ve Genel f SEE SO İSKANASAI Al mazsın, sen bu mücadelede elini kolunu bağlayıp 

Merkez Çalışanları.............. 103.922 23.150 127072 © laylarını yerinde incele- oturamazsın! Sen,bana ne diyemezsin! Ne za-VAKOND a I ser AA 111450 7.700 119.150 diklerini de belirten Sön: İG man eline silahi alıp, meydanlara koşacaksın? 
15. TİKP Bilim Kurulu Üyeleri........ 110.000  ——— : 110000 mez, Demirtaş, Önal, Ky Me ağ ži 
16. Samsun 103.449 2.250 105.699 yaa milla ele a e e E maki: 

Sg ekl ÇA Lİ YİL) 2% e Ankara Dev-Genç eski nası, televizyon, halı almanın hayallerini mi pi dr iyeye ia ie 103.825 ———— 103.825 2. Başkanı Necdet Boz- kuruyorsun? Bırak bunları, bütün ekonomik 
21 24 yele se me em 89.750 12.500 102.250 , kurt'un da 1 Ocak 1980 gücünle silahlan. Bir silahın varsa.bir daha al." 
VEE iç moya eni elk 99.500 1.050 100.550 Kuyumcu soyan MHP liler 26 yildan 8 aya kadir Gİ E N Belki de bu bildirileriyle Sitah fabrikatörle- e EA T TE 100.000 50 100.050 dürüldüğünü açıkladılar, rinden ve kaçakçılarından "En iyi propagan-İLAY ai ikin a 95310 4.000 99.310 li h | d halan ferler şöyle dacılarımız" o madalyasını — alabilirler. Ama 
22. Aydınlık Yayınları ve Tür-Da çeşit l apis ceza arina çarptırıl | konuştular: "Necdet Kaka ne alacäklar? Pandi k a 

hi : ; Bozkurt'un kaçtı a- avaş tehlikesi, işgal tehdidi kapıya dayan-B pia e le ite Val e Ea E @ Mahkum olanlar arasında MHP © Kararda MHP” nin hizmeti ve emrinde ilandır. 20 gündür mii mişken, daha hâlâ "iç savaş" çığlıkları atan- 
24, Kocaeli..... . BE Mi 25.150 16.500 41.650 İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu olan otonun gasp olaylarında Yi e bn rl a ei ii 25, Balıkesir (Merkez) ............. 41.100 ——— 41.100 üyesi de bulunuyor kullanıldığının anlaşıldığı açıklandı kaçması olanaksızdır A e e LE a DM KA KSIZCIK. gınlığı içindeler. 
e EY a Ee mM ME E 37010  ———— 37.010 İSTANBU i Pae i a i Necdet Bozkurt, göğsüne üti 5 ‘kleri i U(ÖZEL) kum oldu. Olaya çeşitli şekil- belge örneklerinin Başsavcılığa re ör dye Bütün söyledikleri ve yaptıkları insanın ny e DM RE A 24900 11.010 35910 Çembarlitaş'ta bir kuyumcu: lerde karışan Yılmaz Civlez gönderilmesine karar (o verdi yedigi on Kurguni sal aklına Orhan Veli'nin şiirinin başka bir biçimi- 
34.610 dan MHP Gençlik Kollarınm ve Murtaza Şanlı 16'şar ay, Eş- Sıkıyönetim Mahkemesinin bu ru mas Hr, PEPR liari ni getiriyor: 31.725 kullandığı ve Faik tçmeli" üze ref İzgi 2 yıl 8 ay, Makbule Ner- konudaki kârari Şöyle: önden li TRAR ar pama Ne ortadoğu buhranı. 
rine kayıtlı bir otoyla 10 min Özkan 8 ay, Hüseyin Türk- "Olayda kullanılan ve Faik Ka A RR i icti 29.620 F A $ s A ru da dediklerimizi doğ- ile Afganistan istilası 
29 305 kilo altını silah soruyla gaspeden menoğlu 5 ay 20 gün,Aslan Geç: İçmeli adıne kayıtlı bulunan oto- larsbicimdedir."' Bir elinde n lari 

` z ~ MHP'li komrnioların yargılan- mez ve Tuncay Özmeriç ise 3'er nun MHP İstanbul Gençlik İri Bi al Sera k BEEF 
32 el ra are kia si 24905 1.000 25.905 maları dün sona erdi. İstanbul oay,Mehmet Yılmaz'da sahte hü- Kolları emrinde ve hizmetinde ER Sİ aa Ea Bir elinde bomba 
SIENNE a E E N 24625 — 800 25.425 Sıkıyönetim Mahkemesinde viyet kullanmaktan 3 ay hapis bilfiil kullanılmakta olduğu Yö- İsi ir a Yi AIIN Umurunda mı dünya. 

TEAVE y A TA MISO ci 24.150 yapılan duruşma sonucunda sa- cezalarına çarptırıldılar. netim Kurulu üyesi sanık Meh- 2 ei 1G SS ei 35, Sakarya 24.150 ———— 24.150 miklar 26 yıl & aya kadar çeşitli İİ painde, Paeonia met Özkılıç tarafından açıklan- Yin VR TEER Bi 

İNLEYE e er $ : $ le, li k p i Nİ ` 
SL a m di mes E 19999 1.900 O 21899 mn EYE mel biz." | gil Simi AE dengi Kolla Gmhurpak Balencılığınca 40. (| merek moskurt A 3 
AMURE a 5 aaa a R 21.760. ==-- 21.760 dana gelen silaklı gasp olayıyla Ti Yönetim Kurulu üyesi sanık ruşturma ve da va sonucunun so- ali eee A ihsan Topaloğlu: «lürkiye kendi gücünü YE SY > 19.455 ilgili olarak Musa Serdar Ülken Mehmet pzkhe em rulmuş olması da gözönüne alı- bire ek 

irda$ ve Celal Abay 2t şw yıl 8 er ay, stanbu ençh olları narak, siyasal partiler yasası hü- 5 j 
39. Emirdağ (Afyon).............. e Misak Ege, Necmi Avar ve Sedat emrinde ve hizmetinde bilfiil Okümlerine göre gerekli işlemin rakolu ise, -şehrin dışın- seferber ederek petrol aramalıdır» 
40. Gerze (Sinop) .:.............. 18.600 Hacıoğlu da ayrı suçtan 13'er kullanıldığının açıklanması üze düşünülüp “ekdir edilmesi için dadır. Görevliler de sürü- 
41.Ozanlardan.................. . 17.720 yıl 4'er ay ağır hapis cezasına (vine Cumhuriyet Başsavcılığının. ilgili belge ñercklerinin Cumhu- len, horlanan güvenlik gö- 
42. Halk Tiyatrosu Çalışanları 16.460 ———— 16.460 çarptırıldı. Sanıdardan Sedat soruşturma ve dava sonucunu riyet Başsavcılığına gönderilme- revlileridir. Polisleri öl- ANKARA (ÖZEL) kullanılması gerektiğini 

s u in ağ Si 7 i Hincloğlül w ca silah bulundur- sorması üzerine mahkeme ilgili | çine" iş dürenleri (o savunamayız. KİMYA o Mühendis” belirterek, su kaynakla; 
43. Pazar (Rize) . .x 15690 im 15.690 mak EE 1 yıl hapis 500 A Lanetliyoruz. Ama olayı leri Udası tarafından dü- Timizın kullanıl- 
44.Bandırma(Balıkesir)............. 14.600 ———— 14.600 lira para Yama çarptırıldı RI KK İİ) Necdet Bozkurt öldürül- o zenlenen "Sanayi Kong- madığını, linyite de eği e Ga E EE NEYE 13.585 o —500 14.085 MHP İstanbul Gençlik Kolları PER dü diye misilleme olarak resi" başladı. Kongrede yeni önem verildiğini R aT a e ME 9000 4850 13.850 Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet | GERÇEK, 20 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI R yalm bi ikonie yapam Eart MINON 

J si s a gorev durustluğu değil- Ji ve u Kaynaklar eski 

47. Biga (Çanakkale) . 11.697 500 12.197 elik a e Rar i | dir. Ortada suçlular yok- Bakanı İhsan Topaloğlu Kongreyi açış ko: 484B11eSİKİ pie e A T 11535 ———— 11.535 Serao oyaa Arak AIAR. Komandolar Elazığ da enan tur. Yakalanan bir tek Türkiye'nin kendi gücünü nuşması yapan TMMOB 49, Sivas 11.500 ten 6 ay ii aku oldi r | taksi şoförü vardır. Oda o seferber ederek petrol Başkanı Teoman Öztürk 
50. Azdavay (Kastamonu) ; 11.110 Gasp olaymdan elde edilen m er | Mehmet Yılmaz isimli (araması gerektiğini Söyle- halkın üşüdüğünü söyle, 

i Š Me imar birere kina) ve dönen» bir en i daha ( MHP militanıdır" dedi- di. yerek, hava kirliliğinin 
51. Erzincan YERİ A a UAN 9.380 9.380 a 1 bilerel 1 g G 0 er | ler,Vali ve Emniyet Mü- gündemden kalkuğını be- 
52. Bayramiç (Çanakkale). .......... 91047 -=—- 9.047 eml mem SAE an dürünün olayı Aleviler ve Kongrede ola- | İirtti, et elimi Seli ti EA OCEAN 9.000 ——— 9.000 KE se lek ko > solcuların yaptığını söy- rak bulunan İhsan Topal- Çok sayıda mimar ve 
54 ii S 7 e avla NRE 8915 ——-—— 8.915 ike Makel ©seyfettin Erkiliç, gi leyerek, ihanet içinde ol- (o Oğlu, ie enerji mühendis o sürüldüğünü! 
55. Yeşilova (Burdur). ...:......... 8600 ———- 8600 Ayrıca duruşmalar. gelmediği | babasının dükkanının EAA baba: amenterler sözlerini sry. Buna işret ederek, yetiş, çimde” etkin. güçler al 56.Bolu...................... 7680 ———- 7.680 vabi Pa erio hakkmda önünde kafasına kurşun öldürülen Lİ le bitirdiler; miş elemanların işletme- göstereceklerini ve üye ə-ST Zonguldak E ea. ei 7600 ——-— Oo 7.600 ES TUMER Ae ie a ildi helin dayadan di | bu çirkin yöneticilerin lerin başına geçirilmesi rinin bu konuda önümüz 58.Çorlu(Tekirdağ).............. P415 i 7.415 la 9 kÉ EEN Şii kemi el sıkılarak katledildi ıç'ın davadan Oni R K. Maraş yaratma ey. ķyerektiğini belirtti. aa deki günlerde hazırlana- 
59. Manisâ 6150 e 6.150 kc ai lale (Devamı sa.7, sü.5'de) lemlerinin kursaklarında pal enerji Ki DE caklarına inandığını söz! 

KS e Aİ 7 payne T E kağan ` x — em m mn onam nm a; o m m a kaimasıdır." a kendi kaynaklarımızın ‘erine ekledi. 
OD e veee ee eğ ee iii 5.500 ———— 5.50C f ea EREE AE AT 2645 2.400 5.085 00004000000000000090009000090000009004 000927 0.002 ik El di AAAA el ile 2000000 CAMAU ea a ka AE i 4.500 ———— 4.430 e - EEE O3UGİDESUNN EN a öle e aaa Ai mm 3.750 3.750 
ran Ar E A EAE 3.000 ———— 3.000 
65. Lüleburgaz (Kırklareli) .......... 2.800 ———— 2.800 
İKİ aa şk 0 gra ema Tüfe ezü 2.700 ———— 2.700 
67.Hatay...... 2.200 ———— 2.200 
68. Tekirdağ 2115 ———— AES 69, İranlı Öğrencilerden 2045 ——— 2.045 
İK tn eri e Yİ Seka a laa 1.000 ——— 1.000 
6.980.920 708.010 7.688.930 


NOT: Kampanyamıza destek olarak yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde bir daire, bir Murat 131 otomobil, dört adet arsa ve muhtelif eşyalar verilmiştir. Bunlar satılınca gerçek fiyatları toplama eklenecektir. 


Ergun Uçucu yine çocuklar için öykü ve fıkralar anlatacak ve çocuk masallarından derlenmiş bir çizgi film sunacak, Sonunda da bir bardak süt içerek yatmaya davet edecek, 


Haber opema bu eye koni: AFGANBPAN Türkiye'de yapılamayan 


"mum” makinesini imal ed. 
kampanyaya katıldı 


Ofset tekniği ile çalın przetelerin pikaj işinde kullanılan mum makinası Türkiye'de ilk defa kampanyamız için imal edildi. Yurtde şında maliyet fiyatı 100 bin liranın üzerinde olan mum makinasını imal 


a bölümü yayınlanacak. Filmin ilk iki bölümünde A- 


p SAZ ESERLERİ merika'yı kurtardı mı yoksa batırdı mı diye tartışí İİ 


malara yolaçan televizyoncu Ellen, bu kez arkada-Ñ 
(Çan Haner PROGRAM) 


şının başrolde oynamak şartıyla şirkete verdiği senaryoyu yöneticilere kabul ettirir, Fakat başrol-Konu Afganistan, 
Kula evleri yapılan bir değişiklikle kaldırıldı ye- 


Ümit Denizer'in sunduğu programın “Bir Kitabma Var "bölümünde Muzaffer İzgü'nün "Ekmek Parası" adlı kitabından seçilen bir bölüm yeralıyor. 
"Tartışma" bölümünde ise ortaokul ikinci sınıf öğr acileri "okullarda ceza ve ödüllendirme" konusunu tartışacaklar. Ayşe Ersoy'un sunacağı "Gökkuşağından haberler" bölümünde çocukları ilgilendi. 
ren sağlık, eğitim, kültür haberleri verilecek. 

"Köyde kentte çocuk" bölümünde tek bir ko- 


de oynamak isteyen arkadaşı Angelika kanserdir ve film tehlikededir. 


«UYKUDAN ÖNCE VE TÜRKEŞ'IN 


a > DEMEÇLERİ» 
X BALE Haberlerde anarşik olaylar kısıtlı yayınlanırken 


etmek için kolları sıvayan bir tam Tike 

gevrimdi ç 20. bin li ZA a 1 muya yer veriliyor: Oto icileri ve Bozkurtllk- yine haber program konuldu. İçeriği henüz belli ol- Türkeş'in demeçleri son günlerde arttı. Haber me- 
4 d ki A RAL okulu. Ankara'da oto tamircileriyle içiçe eğitim mayan habe, programda konu Afganistan. İnşal- tinlerini yazanlar ve denetleyenler buradaki çelişhaftada makinayı imal etti ve yapan Bozkurt İlkokulu öğrencilerinin yaşamından lah yeni bir değisiklikle kaldırılmaz. Programda yine Anna Karenina ekrana gelecek. 


gezatemize hediye etti. Yeni mum kiyi düşünmüyorlarsa eğer, lütfen biraz çocuklan- 


makinamız gazetemizin cn önemli ihtiyaçlarından birini karş'lıyor. 
Aydınlık'ı destr leme kampanyası sonunda almayı .kararlaştırdığımız makinalardan birisine böylece h lkın yaratıcı gücü ile kavuşmuş olduk. 


İki bölüm olarak yayınlanacak olan balede ünlü Bolşoy Tiyatrosu sanatçıları yer alıyor. Anna Karenina'yı canlandıran Maya Plisetskaya aynı zamanda müzikalin koreografisini de yaptı. Aynı sanatçı geçtiğimiz son iki haftada yayınlanan Kuğu G balesin” de başrolü oynamıştı. Kostümler ise ünlü Fransız modacısı Pierre Cardin tarafından hazırlandı. 
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kısa bir kesit bu programın konusunu oluşturacaX. 
Programı Nedret Çatay, Zekeriya Kabadayı, Mustafa Aksoy ve Kenan Erdem hazırladı. 


mızı düşünsünler. Her akşam ekrana çıkan Türkeş çocuklarımızı korkutuyor. Bize hiç de sevimli gelmeyen bu yüzü ille göstermeyi isteyenler varsa önerim şudur; Bir iylik yapıp uykudan önce programından sonra Türkeş-sevenler için uygun bir zamanda yayınlasınlar. 


ŞİRKET 


ölümün Eşiğinde Başrol 


Sürekli tilmin "Angelika'ya Sevgilerle" 


adlı 3 İstanbul'dan Bir Baba 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0000900060000000000000000900009060000480009 


